Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


Gazete dağıtımının engellenmesiyle ilgili dosya Ecevit'e verilirken... 


Apocular, Adana-Antep yolunda yine dağıtım kamyonunun 


yolunu kesti 


© Başbakan, engellemeler devam ediyorsa kendisine yazılı bilgi verilmesini istemişti 


© Ecevit'e verdiğimiz dosyada Apocuların 


engellemeleri yer ve tarihleriyle belirtiliyor 


engellemelerini içeren dosyayı verirken. 


Alman içişleri Bakanlığı II daha önce açıklamıştı 


Arkadaşımız İbrahim Altınsay, Başbakan Bülent Ecevit'e Apocuların gazetemizin dağıtımıyla 


EDİRNE (ÖZEL) 

Apocuların gazetemizin dağıtımını engellemek için giriştikleri eylemleri içeren dosya (“Başbakan Bülent Ecevit'e verilirken Apocular Adana'dan hareket eden Gaziantep dağıtım kamyonunu durdurarak gazete paketlerini parçaladılar ve şoförü ölümle tehdit ettiler Bu yüzden gazetemizin Gaziantep, Maraş ve Adıyaman dağıtımı durduruldu. 

Başbakan Ecevit, Rize gezisi sırasında sorduğumuz "Apocuların gazetemizi engellemeleri devam ediyor, Bu konuda etkin önlemler hâlâ alınmayacak mı" sorusuna karşılık, "İçişleri Bakanının konuyla ilgili ted birler aldığını, ancak engellemeler devam ediyorsa kendisine yazılı bilgi verilmesini" istemişti. 


Apocuların engellemeleriyle ilgili olarak Genel Yayın Yönetme- 


nimizin imzasını taşıyan dosyayı verdiğimiz Bülent Ecevit, ''Konuyla ilgileneceğini, daha önce de İçişleri Bakanına tedbir alınmasını ilettiğini" söyledi. 

Başbakana verilen bilgiler, Apocuların şimdiye kadar gazetemizin daį gıtımını engellemek için giriştikleri eylemleri kapsıyor. 

(Devamı sa.7, sü.3'de) 


ilgili 


Yurtdışındaki 


demekleri MHP yönetiyor” 


MHP'nin, NDP adlı faşist partiden baş ka iki Nazi taraftarı grupla daha ilişkili olduğu ortaya çıktı. Nazi propagandası yaparak ülkeyi bölme suçundan tutuklu buluran ANS Başkanı Kühnen, “MHP'nin yart dışı ve yurt içi örgütleriyle ilişkileri" olduğunu açıkladı. 


*Hofmann'ın Gruplari"adlı Nazi grubu ise "Hücre kurmak ve hücreleri yönlendirmek'' adlı bir broşürü Türkçeye çevirtmiş. 1963 yılında Ankara'da silah kaçakçılığından yakalanan Hofmann Türkiye ye gizlice silah sokuyor. 


(HABERİ 7.SAYFADA) 


Ecevit'in umutlarının artmasına ve "14 Ekimden sonra da sapasağlam ayaktayız" sözlerini üstüne basa basa söylemesine yol açıyordu. 


Ecevit 


Çanakkale'de konuştu, Demirel bugün Rize'de 


© Demirel:” Milletin dışında çare aranmamalı” 


© Ecevit:”CHP hiç bir zaman demokrasiden başka iktidar yolu düşünmemiştir” 


HABER MERKEZİ 
CHP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, dün partisinin Çanakkale" 
de düzenlediği açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, "Hükümeti düşürmek için tertiplere başvuranların hayallerindeki çözüm, demokrasi dışı bir rejimdir" derken, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel de Tokat-Yozgat gezisinden dönerken otobüste gazetecilerle yaptığı sohbet- te, "Ben Türkiye'de halkı sandığa davet ediyorum. Ara rejimi kimin davet ettiğini bilmiyorum, Ara rejim sandıkla ters düşer" dedi. 
ECEVİT 
ÇANAKKALE'DE 
Ecevit, dünkü konuşmasında CHP'yi hükümetten düşürebilmek i çin her tertibe başvuran ve Türkiye'yi bunalıma sürüklemek isteyen bazı (Devamı Sa.7.Sü.6'da) 


Arkadaşımız 
Necati Güngör 
Türk Dil Kurumu öykü ödülünü kazandı 


HABER MERKEZI 
Türk Dil Kurumu'nun çeşitli dallarda, Sanat Sevenler . Derneğinin de Tiyatro dalında verdiği ödüller belli oldu. 
1979 yılı Şiir Ödülünü, "Kül" adlı yapıtıyla İlhan Berk; Roman Ödü- 


lünü "Dalyan" adlı eseriyle Güven Turan; 
Öykü Ödülünü "Sevgi 


(Devamı sa.7, sü.3'de) 
Şimdi de iki Sovyet patencisi Isviçre'den sığınma hakkı istedi 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

İsviçre Adalet Bakanlığı, Oleg Protopopo ve Ludmila Belousova isimli Sovyet Paten Dünva Şam (Devamı sa.7, sü.5'te) 


ECEVİT VE DEM 


Milletvekilliği seçimi yapılacak beş ilden biri olan Edirne aynı zamanda en tartışmalı illerin başında geliyor. Edirne'de birer hafta arayla düzenlenen Demirel ve Ecevit'in mitingleri, AP'nin 5-0 tahminine gölge düşürürken, pek bu kadarını beklemiyordu anlaşılan. Yine de 73 ve 77'lerin heyecanı ile, coşkusu ile karşılaştlırıldığında Karaoğlan efsanesinin çok şey kay bet- 


öncel deha 


Ersoy, yetki tesb 


ÇALIŞMA BAKANI. 
SENDİKALAR İSTESİN ÖZEL 


EYLÜL 1979 


Gençler kampanyaya dört elle sarıldı 


SALI 


25 


TEKİM 


500 KURUS 


Nimet Arzık 


AYDINLIK'TA 


"DEN İTİBAREN 


a“ 


Edirne'ye varana kadar defalarca v ni altın ettin, tuttuğun altın olsun!' 


tiği de ortaya çıkıyordu 


ULAŞTIRMA BAKANI YURTDIŞINDAN DÖNDÜ 


Öngüt soru yağmuruna tutuldu 


Faruk Sükan'ın hükümetteki görevinden istifasından sonra Ulaştırma Bakanlığından istifa edeceği söylentileri yayılan Güneş Öngüt, yurda dönüşünde gazeteciler tarfından soru yağmuruna tutuldu. 

15 günden beri resmi bir ziyaret için yurldışın- 
da bulunan Öngüt, yurda dönüşünde katıldığı Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı 8. Sempozyumunda yabancı konuklardan çok daha fazla ilgi gördü. Günlerden beri hakkında istifa söylentileri yayılan Güneş Öngüt gazetecilerin soruları yüzün den yabancı konuklarıyla ilgilenemedi. Ancak Bakan, gazetecilerin bütün ısrarlı sorularını geçiş lir meyi başardı. 

(Fotoğraf: AYDINLIK) 


DOLAR 


.sayfada 


9 
güçlü Aydınlık dehagü” 


ANKARA (ÖZEL) 


Son günlerde dünya para piyasasındaki hızlı değişiklikler o nedeniyle, 


Türk lirasının dolar kar şısında değer kazandığı bildiriliyor. o "Tahtakale Merkez Bankası" olarak adlandırılan karaborsada, doların fiyatı resmi ku run altına düştü. Doların karaborsada 49 TL. do layında işlem gördüğü he lirtiliyor 

En çok rağbet gören ise Alman marki. Dolar karşısında yüzde 4.25 
oranında değer kazandı 


(Yazısı 5. sayfada ) 


N 


N 


íB 


7 


iti uzayan işyerlerinde sendikalara çağrı yaptı 


777777 


7 


777 


REFERANDUM YAPAYIM 


Aydınlık, Çalışma Bakanı Bahir 


Ersoy'la Referandum Yasası, yetki | tespitinde ortaya çıkan sorunlar ve toplanması beklenen Çalışma Meclisi hakkında görüştü. 


ARLANDA! 


| Nuri Çolakoğlu'nun 


gezi notları 


pica 7 
o Çarşamba günü 
| | AYINI 


 CCECMACAU]xų a 


Görüşmenin tam metni bugün 4.saytaúa 


| 


olu kesilen, Babaeski'de "Ayçiçeğipankartıyla karşılanan Ecevit bile 


İli ider de ara reime kargı çıktı 


Aydınlık 


Seçim öncesi 


ÇANAKKALE 


CHP'liler Ecevit” in gezisi öncesinde bir miktar mazot sağlamaya çalışırken 


AP'liler dargın adaylarını barıştırmaya çalışıyorlardı 


7.SAYFAMIZDA 


RİZE 
“Mataracı 


bizdendur da” 
(C7.SayramızDa ) 


CHP Merkez 
Yönetim Kurulu | 
Üyesi 
Celal | 
Doğan: | 
"CHP-AP | işbirliği 
| 


için zaman erken,ancak yadırganmamalıdır” 


ÇANAKKALE (ÖZEL) 

Seçim çalışmaları nedeniyle Çanakkale'de bulunan CHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Gaziantep Milletvekili Celal Doğan, çeşitli konulardaki sorularımızı cevapladı, Doğan. 


(Devamı sa,7, sü, 7'de) ) ——— Á vam a a a m 


KARABORSADA 


YİNE RESMi KURUN 


ALTINA DüŞTü 


NN 


Çıkmaz sokak 


Ülkemizin. iyiliğini isteyen herkes buhrandan bir çıkış yolu arıyor. Sokakta- ki yurttaştan , çeşitli kademelerdeki yöneticilere kadar insanlar bir arayış içinde. 
Sıkıntı ve tedirginlik içindeki CHP'li ve AP'li kitle de kafasında "'Ne olacak?” sorusuyla liderlerin konuşmalarını izliyor. 
Belki bir çıkış yolu görürüm umudu hâlâ belli ölçüde varlığını sürdürüyor. 

Ancak iki büyük partinin liderleri umut veren bir tutum içinde değiller. Birbirlerini yıpratmayı hedef alan seçim stratejileri sonucu gerginliği tırmandırmaya devam ediyorlar. Önceki gün Ecevit'in Trakya gezisinde yaptığı konuşma bunun en son örneği oldu, CHP Genel Başkanı, MHP'den hesap sorulmasını isteyenlere “Demirel'i unutturmayın” diye cevap ver di. CHP İstanbul Milletvekili Muammer Aksoy da önceki gün İstanbul'un Şişli İlçesinde “Türkeş değil, asıl Demirel faşisttir” diyerek aynı doğrultuda hir konuşma yaptı 


7 


7 


(Devamı Sa.7.sü,4'de) 


25 Eylül 1979 


Gençler 
“kampanyaya 


e & yi *4 dört elle sarıldı “4,55 e 


. dınlık”” kampanyası, 


İstanbul'da gençler Aydınlık çı- 


; k karken açılan kampanyaya dört elle 


sarılmıştı, Bir çok yükümüzü seve seve omuzlamışlardı, Şimdi açılan “Daha Güncel Daha Güçlü Bir Ay- da dört elle sarılıyorlar. Görüştüğümüz bir çok genç Aydınlık'ın ilk kampanyasında büyük başarı gösteren ve komandolar tarafından geçen di katledilen stajyer doktor Galip Üstün'ü örnek aldıklarını söylediler. 
PEKİ BU KADAR ÇABA NEDEN? 
Gençler bu soruyu şöyle cevaplıyor, "Gençliğin sorunlarına seneler- 


“den beri basın ilgi göstermedi. 


Aydınlık bunlarla da il; 


Gençler anarşinin kaynağı olarak gösterildi. Bu tutum anarşi ve kar-Nİ çıkaranların işine yaradı. 

ençliğin "Can güvenliği, öğrenim özgürlüğü" konusundaki mücadelesi basına bile yansımıy ordu. Okulların savaş alanı değil, dostluk ve barış alanı olmasını istiyoruz. Aydınlık 


-| çıkarken gençliğin bu mücadelesini 


destekleyeceğine söz vermişti. Üstelik gençliğin bir çok akademik ve sosyal sorunları ve talepleri vardı. 
enecekti"! . 
ÖZLEMİMİZ YERİNE GELDİ "Devrimci, yurtsever bir gazetenin çıkması, bizi sevindirmişti. 
Çünkü anarşiye, kargaşalığa, bö cülüğe karşı ve öğrenim özgürlüğü konusunda verdiğimiz mücadelede artık yalnız değildik. Sesimizi duyuran, mücadelemizi destekleyen ` bir günlük gazete çıkıyordu. Bu olay anarşi ve kargaşalık taraftarlarını korkutmuş, anarşi ve kargaşalığa karşı mücadele eden bizleri sevindirmişti. Gazetenin çıkması için 


© okul okul, sınıf sınıf, arkadaş arka- 


daş dolaşarak gazeteyi anlattık. 
Destek topladık. 
P'Lİ VE TKP'Lİ 
Bir genç o sırada yaşadığı bir olayı şöyle anlattı: "Sultanhamam'da 45 yaşlarında 


- yaşlı bir'esnaf, benim oğlum İGD 'li- 


dir, ben Aydınlık'a karşıyım, onun için destek olmam dedi. Biz kendisine gazetenin amaçlarını anlatalım 


- da sen yine destek olma dedik. Yaş- 


lı amca sabırlı bir şekilde bizi din- 


- ledikten sonra, 50-60 lira ile destek 


oldu. "Siz anlattıkları gibi değilsiniz" dedi. Diğer esnaflardan da destekaldı Aydınlık için. 

Başka bir sefer 25 yaşlarında bir esnaf, kendisinin taraftarı olduğunu, çıkacak olan bir solcu gazete için bağış yapmayacağını söyledi. Biz ona da gazetenin görüşlerini 
anlattık. 3 
. _ GAZETENİN BİR BUÇUK 

YILLIK YAYINI YÜZÜMÜZÜ 

AK ÇIKARDI 

Bir başka genç şunları söylüyor: 

"Gazete. ` bir buçuk yil boyunca gençlik açısından çok değerli yayınlar yaptı. Gençlik arasında anarşi ve kargaşalık çıkaran gençlik düşmanlarını teşhir 


etti. Gençliğin öğrenim özgürlüğü, 


can güvenliği konusundaki mücadelesini destekledi. Yani bize verdiği sözde durdu." j 

GALİP ÜSTÜN'ÜN ANISI İÇİN 

Galip Üstün stajyer bir doktordu. Genç, pırıl pırıl, okulunun en başarılı öğrencileri arasındaydı. Aydınlık çıkacağı zaman sevinçle destek olmaya koşmuştu. Gazete için. 
dolaşmış koşmuş, inşaatta çalışıp kazandığı parayla destek olmuştu. 
yem sevgisini (o kazanmıştı. 
Daha sonra Aydınlık çıktı. Galip her tarafta Aydmlık'ı tanıtmaya, çalışıyordu. Bir gün teleksler bir haber geçti. Stajyer Doktor Galip Üstün kaldığı yurda giderken komandolar İaralımdan ateş açılarak öldürülmüştü. Galip öldü ama O'nun da desteği olan Aydınlık yaşıyor. 

Ve gençler Galip Üstünün ruhuyla Aydınlık'ı daha da güçlendireceğiz diyorlar. 


HASAN YILMAZ: “Hukuk Fakültesinde 


mp ze m sek 


okuyorum, Aydınlık yüzümüzü ak Çıkardı, Daha Güçlü Daha Günce Bir Aydındik için bütün gücümle çalışacağım." 


Tablonun Adi 


TURGUT ADATEPE: "Çapa Tıp'ta okuorum, Geçen kampanyada bizim okul stanbul'daki okullar arasında en fazla 

destek sağlayan okul seçildi. Bu yıl da 

öyle olacak, hepimiz umutla katılıyo ruz," 


REYHAN HAYKIR: "iktisadi Ticari İlimler Akademisinin İşletmeler Fakültesine girdim. Aydınlık'ın bir buçuk yıllik yayını barış ve özgürlük düşmanlan- 

nın maskes$ni düşürdü, bunların eylemlerini halka açıkladı. Bu olay huzur ve barış isteyenleri güçlendirdi, anarşi ve kargaşalık Çıkaranları Zayıflattı. Öğrenim 

özgürlüğü ve can güvenliği için Aydın- ki var gücümle destekleyeceğim ."" 


MÜHESSER GÜZELANT: 
limler Fakültesinde okuyorum. Daha Güncel Daha Güçlü Bir Aydınlık için açılan kampanyaya katılacağım, ben bağımsızlık taraftarıyım, barış ve huzur taraftarıyım. Bütün öğrenci terin can güvenliği öğrenim özgürlüğü korkusu Olmadan okuluna gelmesini istiyorum, fikirlerin zorbalıkla değil tartışılarak çözüleceğine inanyorum. Aydınlık da bunları istediğine göre neden destekiemeyeyim ?"* 


"Siyasi Bi- 


Sİ 


BETÜL ATABEY: "İstanbul Tıp Fakültesinde okuyorum. Eski kampanyada değerli arkadaşımız stajyer doktor Galip Östün önderlik etmişti, Ama bu kampanyada O yok. Çünkü faşistler öldürdüler, Ama biz Galip'in mücadele ruhunu örnek alarak Çalışacağız." 


AYDINLIK KARTLARI İSTEME KUPONU 


Adet Tutarı 


Fiyatı Ressamın Adı 
10 TL. Kasım Koçak 
10 TL. Biles öcal 
20 TL. Aysu Koçak Hasat 
50 TL. Ali Demir — 
100 TL. Ramiz Aydin, — 
250 TL. Faruk Cimok 
500 TL. Seyit Bozdoğan 


Yukarıda cins ve miktarını belirttiğim kartlardan ödemeli olarak gönderiniz. 


Not. 100 lirayı aşmayan kart talepleri için posta pulu gönderiniz. 


Ocaklara gün Doğacak Toprağın Sahipleri 


Sarısıcak İnsanları.. 
Bir Anma Toplantısı 


TOPLAM 


İsteme Adresi: i 

Molla Feneri Sok. 37/2 l 

Cağaloğlu stanbul | 

1 Posta Çeki No: i 
| — BAYAŞ—AYDINLIK 

118346 | 

l Hesap No: | 

l O. Gürhan Ertür, | 

| İş Bankası Türbe Şubesi | 
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BİR ÜYESİNİN AĞZINDAN TİP REVİZYONİZMİNİN "DEMOKRASİ”Sİ 


ADYO ve televizyon- 

daki seçim demeçlerine dikkat ediyor musunuz? Bütün parti sözcülerinin ağızlarından bal damlıyor. Bütün olumlu şeyleri en çok kendi partilerinin temsil ettiğini kanıtlamak için nefes kesici bir laf yarışına girmiş durumdalar. Ama, bu büyük kaos içinde üç parti var ki; demokrasi konusundaki laf yarışın- da diğerlerine tur bindirmişler, her adım atışlarında "Demokrasi, demokrasi" diye soluyorlar, Kerem Aslı'ya nasıl aşıksa, işte bunlarda demokrasiye öylesine aşıklar: MHP, TİP ve TSİP. 


Ben özel olarak dikkat ettim. Diğerlerinin kullandığı bir demokrasi sözcüğüne karşılık, bunlar en az üç veya dört kez daha fazla kullanıyorlar bu sözcüğü. Bunlar iktidara geldiklerinde Türkiye o kadar demokratik bir ülke olacakmış ki, yani o kadar olur. 


Bu yazıda bu üç demokrasi kahramanından biri olan TİP'in sorumlu bir mevkideki (Beyoğlu 
İlçe Çalışma Ekibi Başkani) üyelerinden birinin henüz .parti içindeyken (şimdi "demokratik" bir şekilde tasfiye edilmiştir) açıkladığı gerçekleri ele alarak, bu partinin halka vaadettiği demokrasinin içyüzünü ortaya koymaya çalışacağız. 
(Bu açıklamalar "Birikim" dergisinin temmuzağustos sayısında yer almaktadır.) 


Büyük umutlar ve hayal kırıklığı 


Türkiye İşçi Partisi 
Beyoğlu İlçesi Üyesi ve Çalışma Ekibi Başkanı 
Seçkin Yaşar, "Bir sosyalist olarak, örgütlü çalışmanın gereğine inanmış bir sosyalist olarak" partiye girer. "Partisine katkısı, partisinin de ona katkısı" olsun ister. Fakat o ne? "Bu katkının nasıl olması gerektiği konusundaki teorik görüşleriyle çelişen bir yapıyla" karşılaşır. Kendisinden, "Güzel Sanatlar Akademisinde olması nedeniyle, yalnızca görsel düzen- 


lemeler konusundaki katkısı dışında birşey" istenmez. "İstenmediği 


halde verme çabaları karşısında da, tabular duvariyla çevrili olduğunu" görür. Sonra ne mi olur? 
Parti içindeki çalışması sırasında biraz sonra göreceğimiz gerçeklerle karşılaşır. Bunlar birikir, birikir.. Sonunda Yalçın Küçük'ün partiden atılmąsı bardağı taşıran damla olur. Seçkin Yaşar "Adı geçenin temsil ettiği tutuma hiç bir yakınlık duymamakla birlikte" Yalçın Küçük'ün görüşlerini parti üyelerine küçük pasajlarla aktarıp, bu görüşleri yorumlayan ve "mahkum" eden parti kararını doğru bulmaz. 
Ve der ki: 


Ahmet Görmüş 


""Organlarımızın aldığı kararlara uyum esastır. 
Ancak, bu konudaki kaygılarım, parti mekanizmasının sağlıklı işleyişi açısından, yönetim kademelerinde sorumluluk almamı zorlaştırmaktadır. 

"Bu nedenle, GSD 
Başkanlığı görevinden alınmamı rica eder, parti yaşamımı GSD üyesi olarak sürdüreceğimi bildiririm." 

"Hay hay!" denir Seçkin Yaşar'a. "Alındınız. 
Ama yalnızca GSD Başkanlığından değil, parti üyeliğinden de alındınız." 

İşte şimdi bu üyenin henüz parti saflarındayken partiye -yönelttiği ve atıldıktan sonra .Birikim dergisinde yayınlanan eleştirilerini ele alarak, TİP'in ne yaman bir demokrasi aşığı olduğunu göreceğiz. 


TiP' te örgütlenme ve üyelerin söz hakkı 


Devrimciliği kendinden duyulma TİP gibi partilerde değil de, gerçek devrimci partilerde- ki iç işleyişe değinmenin sanırım gereği yok. Bunun için aşağıda TİP hakkında açıklanan ger- 


çeklerin tersini düşünmek yeter. 
Şimdi üyesinin ağ- 


zindan TİP'i dinleyelim: 

"Sözünü ettiğimiz parti, partiyi oluşturan tüm- üyelerine, yani. partililere karar oluşturmadan, uygulamaya değin siyase- te katılma imkanı tanımalıdır. 


"Oysa partimizin mevcut yapısı içinde bu mümkün olmamaktadır. 
Örgütlenme biçimi ve işleyiş mekanizması, daha çok klasik burjuva örgüt şemasına Uygundur.” 

Üyelerinin eleştiri ve önerilerine en büyük öne- mi verdiği, partideki siyasi ve ideolojik düzeyi sürekli artırdığı ve parti içinde demokrasi uyguladığı için, devrimci partilerde kongreler, bilindiği gibi olağanüstü bir canlılığa sahne olurlar. 

“İşçi Sınıfı Partisi" ve hatta "'Proletaryanın politik hareketi" TİP'te bakın bu kongreler nasıl oluyormuş 

"Kongrelerimizin ve benzeri demokratik organlarımızın işleme biçimini incelediğimizde, bunun hiç de demokratik olmadığını görürüz. Bu konuda öyle olduğuna dair yanılsamalar var. 

"Genellikle bu tür toplantılarda bir sikilganlik hakimdir. Çoğu kişi teorik birikimsizliği yüzünden küçük düşeceği, ayrılıkçı olarak tanımlanabileceği gibi kaygılarla konuşmamayı yeğler. 
Gerçekten herşeyi onaylayanlar da vardır. Bu arkadaşların -bir (kısmı, 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onaylanması gerektiğini öğrendikleri, yöneticilere güvenin ve inancın aslolduğuna inandıkları için onaylarlar. Burjuva ideolojisinin de halka empoze ettiği, yalnızca kendi işlerine bakmalarıdır. Onların yerine siyaset yapanlar vardır. Tek yapacakları (o seçmektir. 
Sözünü ettiğimiz arkadaslarda "Büyüklerimiz bizden iyi düşünür! İdeolojisi aynen devam etmektedir. Herkes ve her kademe kendinden bir üstüne bağlamıştır beyni- 


ni 


TiP üyelerinin 
“büyük itaat” inin nedenleri 


Herhalde TİP yöneticilerinin bu eleştirilere karşılık tüzükteki "'üyelerin söz ve eleştiri hakkını garanti altına alan" maddeleri öne süreceklerini bildiği için Seçkin Yaşar, peşin peşin şunları da ekliyor. 

"Burjuva toplumunda örneklerini çoğaltabilecegimiz gibi, hakların verilmesi yeterli değildir. 
Toplumun, bunun bilincinde olması gerekir. Demokrasiyi mümkün kılan da ancak demokrasi bilincidir. 


"Partimizde, birçok yöneticimizin de tespit ettiğini. söylediği. bu... 


durumun aynen devamı, tespit edilen durumu dönüştürmeye yönelik bir çabanın olmamasındandır." i 

TİP üyelerinin suskunluğunun ve "'Büyükİtaat " inin önemli bir nedeninin "kendilerine verilen hakların bilincinde olmamaları” olduğu tespitine aynen katıldığımızı belirtelim. o Demokrasinin yaşama geçmesiyle demokrasi bilinci arasındaki bağın da çok iyi ifade edildiğini teslim edelim. 

Ama biz, yalnızca bunun, bu olayın nedenini ve TİP'in gerçek niteliğini açıklayamayacağı görüşündeyiz. Parti içinde demokrasi bilincini geliştirmeye yönelik bir çabanın olmayışı, bu partinin gerçekten de burjuva bir parti olduğunun kanıtıdır. Ama, TİP yalnızca bu mudur? 


TIP burjuva bir partidir ama burjuva demokrat değildir 


Bu "Büyük * İtaat"'te 
Seçkin Yaşar'ın ifade ettiği nedenin yanında, onun göremediği başka bir neden daha vardır: Zorbalık. 

Bakın bu zorbalığın somut belirtisi neymiş: 

"Ortalama üye ömrünün 3 yıl olduğu bir parti (Çoğu arkadaşımız ya ayrilmiş, ya istifa etmiş ya da ihraç edilmiştir,) kaımca deneylerin birikmemesi nedeniyle pek de sağlıklı bir yapı arzetmez. 

“2. Kongremize böyle gelinmiştir. Ancak bu kez, yaklaşık 200 üyenin tasfiyesi ve henüz sonuçlanmamış kesin ihraç talepleriyle," 

İşte TİP üyelerinin büyük suskunluğunun bir nedeni de budur. Seçkin Yaşar'ın da kabul ettiği gibi, bugün TİP'te "Farklı düşünen, eleştiri getiren partilileri, parti dışına atan bir anlayış" hakimdir. Böyle bir yapının hakim olduğu bir partideki üyelerin evet efen- 


dimciliği yalnızca de mokrasi bilincinin zayıf olmasıyla © açıklanabilir mi? Ve üyelerine böyle bir zorbalığı reva gören bir parti, demokrat olabilir mi? 
GESTAPO’ ların, 

KGB’ lerin nüveleri: Soruşturma kurulları 


Üye Seçkin Yaşar'ır dehşetli suçlarından bir: 
de neymiş biliyor musunuz? Aynen aktaralım: 

"Soruşturma kurullarından söz ederek, partinin, tek tek üyelerinin düşüncelerini bilmek kakkına karşı çıkmak." 

İşte böyle. "Proletaryanın politik hareketin- de" besmelesiz ağza alınmayacak kurullar da var. 
Bunlardan "söz etmek" kendini kapı önünde bulmak demektir. 

TİP yöneticileri, işçi sınıfı partisindeki asgari iç işleyiş kurallarını uygulasalardı, "tek tek üyelerinin düşüncelerini bilmek" için "soruşturma kurulları” gibi şeylere ihtiyaç duymazlardı. 
Aşağıdan yukarıya sürekli işleyen bir eleştiri mekanizması olmayan bir partide, kongrelerinde, "küçük düşmek, ayrılıkçı olarak tanımlanmak " korkusuyla üyelerinin konuşmadığı bir partide, hadi bunları göze alsa, farklı fikirlerini ortaya attığında "kesin ihraç talebiyle" disiplin kurulu- 


nu, oradan da kapıyı boy- 


layacağını bilen üyelerden oluşan bir partide elbette ki "tek tek üyelerinin düşüncelerini bilmek hakkı"'nın yolu böyle anti-demokratik uygulamalardan geçer. 

Seçkin Yaşar, soruşturma kurullarına karşı çıkarken, "Böyle bir kurumun gerçeklikte var olması değil de, dillendirilmesi neden bu kadar tepkiye neden oluyor, anlamak mümkün değil" 
diyor. 

Aslında mümkün. 
Ama bunun için, bazı gerçekleri görebilmiş olmakla birlikte genel olarak revizyonizm hakkındaki bazı yanılsamaların da terk edilmiş olması gerekir. Revizyonizmin de- 


mokrasiyle hiçbir ilgisi- nin olmadığımı görebilmek gerekir. 


TİP” teki anti-demokrasinin nedeni revizyonist 

ideolojidir 


Seçkin Yasar, durumu doğru tespit ediyor ama, bunun nedenlerikonusun- da tek kelime söylemiyor. Yaptığı şey en fazla, yöneticilere çatmak. İyi ama, bu o yöneticiler neden kötü? Onları kötü yapanne? 

Bunların nedenlerini ideolojide aramak gerekir. İşçi sınıfı partilerin- de niçin demokrasi uygulanır. Çünkü parti, toplumun büyük çoğunluğunun menfaatlerini savunmaktadır ve bu nedenle fikirlerini demokrasi temelinde kabul ettirebileceğine inanır. . Günümüzün revizyonizmi « ise, en başta revizyonizmin merkezi olan Sovyetler Birliği'nin, sonra da ülke içinde küçük bir grubun menfaatlorini temsil eder, Böyle bir dünya görüşüne sahip bir parti, görüşlerini toplumun büyük çoğunluğuna demokrasi koşullarında kabul ettirebilir mi? Ettiremez. Aym biçimde çeşitli yanılsamalarla partiye katılmış üyelerine de kabul ettiremez. "Tehlikeli" fikirleri önlemek için de "soruşturma kurulları” kurar. 

Seçkin Yasar, partiye yönelttiği eleştirilerini iki soru sorarak bitiriyor. Biz de bu soruları aynen tekrarlayarak yazımızı “bitirmek istiyoruz: 

I< "Türkiye İşçi Partisi, yani işçi sınıfının partisi, herşeyin süt-liman olduğu bir ülke mi istiyor?" 

2— "Eleştiri mekanizmasını yok sayan bir anlayış, iktidara geldiğinde ne yapacaktır? Bugün farklıdüşünen, eleştiri getiren partilileri parti dışına atan anlayış, iktidar olduğunda farklı düşünenleri acaba nasıl cezalandıracaktır?" 

Bu sorular üzerinde gerçekten de herkesin düşünmesi gerekir. Ama en fazlada Seçkin Yasar gibi kendine sunulan herşeyi hap gibi yutmayan, fakat aynı zamanda revizyonizmin gerçek yüzünü 


henüz görememişlerin düşünmesi gerekir herhalde. 


SOLDAN SAĞA: 1)Kendi haksız olduğu halde karşısındakini haksız göstermeye çalışan kişiler için söylenen bir deyim. 
2) Atom bombasının temelini oluşturan çok degerli bir maden-İye, sahip 
3) Tersi damarlarımızda dolaşan-Aksama, aksaklık 
4) Bir Orta Afrika ülkesi-Eski Mısır'da bir tann- 


BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


Gerçek, halis. 5) Sual Karbonat katılarak köpürlülmüş limonata, 6)Artık kullanılmayan bir kara taşıtı, 7)Y cmeklere tat vermek için kullanılan bit madde - Bakla gillerden bir süs bitkisi. 8)Kendi çıkarları için araların. 
da birlik oluşturmuş topluluk, güruh - Bir erkek adı 


YUKARIDAN AŞAĞI: | 


) Memeli hayvanlar sınıfın 


dan bir balık-İlave, 2) İspanya'da tarihi bü bölge ya da çağdaş bir Fransız yazar ve şairi. 3) Ağır başlılık Boru 


sesi. 4) Bir besin-Söyler 


5) Alfabemiyin son iki harfi Tersi kimyada Zirkonyum’ 


un simgesi 6) Özel (eski dil) 


7) Tersi bir soru eki- Bazı yörelerimizde amca yerim kullanılan bir sözcük. 8) Bir ilimiz, 9) Sıra durumumu getirmek ya da benzer şeyleri ardarda saymak, 10) Sı 


caklık -Milattan önce F 


e kıyılarımızda kurulmuş eski 


bir uygarlık. 11) Tersi bir emir. 12)Bir kümes hayvanı 


Tasa, keder. 


(AydınlıkfI 


Farkı farkedin! 


Hoppala! 

Soruya baksanıza: 

“İGD ile ÜGD bazen birbirine karışıyor da, aralarında ne fark var, anlatsana?" g 

Nasıl anlatsak acaba? 

Efendim bir kere İGD'nin baş harfi İ, ÜGD'ninki ise Ü... 

Birinci fark burada! 


"Başka?" 

Sonra efendim; biri Bilen'in TKP'sinin, diğeri Türkeş'in MHP'sinin vurucu gücü... 

İkinci fark da burada! 

"Başka?" 

Hepsi, hepsi bu kadar galiba? 

"İyi ya, o zaman aralarındaki benzerlikleri yazsana?" 


Bizim yazdıklarımıza değil,kendi yazdıklarına bakıp; aralarındaki benzerliği anlasanıza. 


Bu İGBD'nin duyurusu: (Politika 4 Eylül 1979) 


TÜM ÖĞRENCİLERE DUYURULUR 


Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı müracaatlar bu gün başlamıştır. 

Yurtlarda faşistlerin barındırılmaması, maocu faşistlerden arındırılması ve yurtların bir anti-faşist kurum haline getirilebilmesi ancak, tüm ilerici devrimci öğrencilerin yurtlara kayıt e yapmalarıyla olanaklıdır. İlerici öğrenciler görev başina. 


Bu da ÜGD'nin duyurusu: (G. Arkadaş 29 Ocak 1979) 


ANKARA, 
FUKUK'TA 
MÜCADELEMİZ 
SÜRÜYOR, 


SÜRECEK... 


firsat vermemek için Türkiye' nin her yerindeki Hukuk Fakültesinde okuyan ülküdaşlarımızan (memur, evli, bekar) l martta okulda olmaları ve mücadelemize katılmaları gerekmektedir, Bu büyük göreve bütün 'ülküdaşlarımızın şuurlu bir şekilde katılmalarıyla Hukuk ` Faktiltes'nt komünistlere terk etmeyeceğiz. . 
Yaşasın Hukukta Bayraklaşan 


ŞANLI MÜCADELEMİZ İ 
RA aa ma İİ 


Bu İGD'nin ölüm duyurusu: (L.Gençlik12.12.1978) 


Demokratik Lise 
Kavgasında faşist 
Canilerce katledildi. 
Kanı yerde kalmayacak 


Bu da ÜGD'nin ölüm duyurusu: (Hergün 23 Eylül 19797 


21 Eylül 1979 günü Komünist katiller 
arafından katledildi. Ruhu şad olsun. 
Katiller hâlâ dolaşıyor 
O halde...? 
Cezalandırmak bize düşüyor, Kim mi? > 
Nerede mi? 
Moskof'u gördüğün her yerde, 


x kk 


Biliyorum, şimdi soracaksmız bana: 

"Verdiğin örneklere bakılırsa, bunların aralarında hiçbir önemli fark yok ama?" 

E canım, aralarında illa da önemli bir fark olacak değil ya, 

Başharflerindeki 


farklılıktan başka! 


DENİZCİLİK BANKASI T.A.O ŞEHİR HATLARI İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ZAYİ 


İşletmemiz İstanbul Limanına kayıtlı Emir gan Yolcu Gemisinin Gemi Tasdiknamesi ve Ölçme Belgesi kaybolmuştur. Yenisi çikartılacağından eskisinin hü: vü yoktur. 


(Basın:21527-974) 


25k ül1979 


İran, Basra Körfezinde (> savunma manevralarına başladı 


TAHRAN (AA) 


İran Deniz Kuvvetleri 
Basra Körfezine yönelecek herhangi bir saldırıya engel olabilmek amacıyla manevralara başladı. iyi Şahpur Bahtiyar yaptığı olduğunu belirtti açıklamada Homeymi ile 


mücadele etmek amacıy. © Bahtiyar, İran” daki durumun 

la İran'a döneceğini söy- ö i öt 

m in eyle A Sah döneminden daha kötü olduğunu Dışişleri Bakanı Yazdi, ileri sürdü BM'nin büyük devletlerin etkisi altında olduğunu, buna rağmen BM'de halk- 


BATI ALMAN 
SAVUNMA BAKANI APEL: 


"Bizi özellikle 
S-20 füzeleri endişelendiriyor” 


©" Sovyetler, silah potansiyeli, modern, seyyar ve isabet 


e Yazdi, BM’ nin büyük devletlerin etkisi altında olduğunu vurguladı ve 3.Dünya ülkelerinin güç kazanmalarından dolayı BM’ nin geleceği konusunda umutu 


PAKİSTAN DEVLET BAŞKANI ZİYA ÜL HAK 


Jiya Ül Hak'ın seçimleri iptal 


Başbakanı Şahpur Bahtiyar, ABD'de yayınlanan 


ülkeden ayrılmasının gerekmediğini sadece "mini- 


gücü fazla orta menzilli füzelerle güçlendiriliyor” ların görüş alışverişinde "Newsweek © Internatio- mum bir yasallığın” yet- E . 
bulunabileceği bir orta- nal" a verdiği demeçte, tiğini sözlerine ekledi. 
mın yaratıldığını belirt- Homeyni'ye muhalefet Öte yandan Birleşik ti. Ayrıca İran'da üç es- etmek için ülkeye geri Arap Emirlikleri'nin İran' 


FRANKFURT BÜROSU 


ki senatör daha idam e- 


dönmek istediğini söyle- 


ın dinsel kesiminden yük- 


''Stutgarter Nachrichten" gazetesinin dildi. di ve İran'da bazı sınıflar selen tepkiler üzerine, da- LAHOR (AA) yaptığı bir röportajda Federal Almanya Sa- BASRA'DA tarafından desteklendiği- ha önce tutuklamış bu- Pakistan Askeri Yönetim Başkanı Ziya Ül Hak, vunma Bakanı Hans Apel Sovyetler Birli- MANEVRA ni ileri sürdü. Bahtiyar,İ- olunduğu iki din adamını gelecek hükümetin şeriat kanunlarını uygulayaca- 


ği'nin silah potansiyelini modern, seyyar ve isabet gücü fazla orta menzilli atom füzeleri 


İran Deniz Kuvvetleri, ülkede önemli petrol ya- 


ran'daki şimdiki durumun Şah döneminden daha kötü olduğunu id- 


serbest bıraktığı bildiril- 


ğına ve ülkeyi gözeteceğine "inandığı takdirde" se- 


di: çimler için daha önce verdiği sözü tutacağını açık- 


ladı. 


sayesinde güçlendirdiğini söyledi. i i r'o aş Şeri aparada Bi e entara k vee taklarına ve işletmelerine dia etti. ÜÇ SENATÖR İDAM 'Sıkıyönetimin Başbakanı olarak iktidarı barış- 


3 ; yönelebilecek (o herhangi EDİLDİ' çı yollardan devretmeye çalışacağım" şeklinde 
riyoruz: bir saldırı olasılığına kar- Bahtiyar İran'a döne- konuşan Ziya Ül Hak sözlerine Pi İSA etti: Soru: Varşova Paktı birliklerinin tehdidi şı manevralara başladı. bilmek için, bazı ülkeler- İran'da Şah dönemi “Fakat öncelikle hükümetin ülkenin bütünlüğünü 


Şah'ın odevrilişinden bu yana ilk kez düzenlenen ve 6 gün süreceği belirtilen manevralara,önce - 


artıyor mu? 

Cevap: Varşova Paktı birliklerinin, özellikle Sovyetler Birliği'nin silahlanması nicel ve nitel bakımdan artmaktadır. Özel- 


den silah yardımı değil, (o senatörlerinden İraj Matsadece "Sosyal Demok- bui, Muhsin Hacı Nuri rat'' görüşün desteklen- ve Cemsid Aham, Tahran mesini istediğini açıkla- © fslam Devrim Mahkemesi 


korumayı garanti edeceklerin eline geçmesine kendimi inandırmam gerekiyor." 

Bazı siyasi partilerin seçimleri boykot edecekleri konusuna da değinen Ziya Ul Hak, seçimlerin başa 


e er > > ki gün 20 geminin Bender arak "Homeyni komü- 3lü zi ; t; bH f likle bizi orta menzilli 20 füzelerinde ya- TERİ enin hareke ipe) engelleyemez. KO: a e sonuğlari ikiidari bakı yasi pılan değişiklikler endişelendiriyor. Batıda tiyle başlandı. münist çalışmalar çoktan yapma suçundan idam Seçimlere, seçmenlerden yüzde 60'ıın katılma- 


Bilindiği gibi dünya- nın en önemli petrol yatağı olan Basra Körfezi- nin saldırılara uğraması olasılığı, son aylarda dünya kamuoyunun dikkatle rini bu bölge üzerine yo- 


bununla kıyaslanacak hiç bir şey yok. Toplam olarak güçlerin karşılaştırılmasının sonucu şu; şimdilik iki kamp arasında barışı sağlayan ürkütme geçerlidir. 

Gelecekte, bu dengeyi tehlikeye düşürecek değişikliklere, silahlanmayı kontrol gö- 


başladı" dedi. 


Bahtiyar İran'a dönebilmek için Homeyni'nin 


kararı verilen senatörler karardan kısa bir süre sonra idam edildiler . 


sının beklendiğini ileri süren Ziya Ul Hak, seçime katılma oranın yüzde 15 olması halinde seçimleri iptal edeceğini bildirdi. 


rüşmeleriyle ve silahlanmada modernleşmey- ğunlaştırmasına neden Lübnan Devlet Başkanı Sarkis'in le karşı konmalıdır. Bunun için gerekli a- olmuştu. s . > 

dımları müttefiklerimizle birlikte atmak isti- YAZDİ'NİN BM Arap ülkelerine çağrısı: 

yoruz. GÖRÜŞÜ à 


Soru: ABD Dışişleri Eski Bakanı Kissin ger NATO'nun ufku genişletilmez ve yeni 


İran Dışişleri Bakanı 


eki) İbrahim Yazdi, Birleş- a a bra ie EN E provokasyon larla karşılaşacaktır. uzun vadeli savunma programıyla karşılık miş Milletlerin, büyük Eki g Soru: Birkaç gün önce Brüksel'de yapı- veriyor. Buna bizim katkımız, önümüzde- devletlerin etkisi altın- 


rüşe katılıyor musunuz? 
Cevap: Hayır, Henry Kissinger'in kısa bir süre önce bir seminerde getirdiği bu tespite 


da olduğunu ve bazı üye ülkelerin bölücü davranışlarıyla felce uğratıldığını 


lan bir toplantıda savunma uzmanları NA-TO ülkelerinin Doğudaki silahlanmayı etkili olarak karşılayabilmek için yılda en 


ki yıllarda silahlı kuvvetlerimize 40 milyar -.marklık daha silah alınmas: ile olacaktır. 


Soru: Batı,orta menzilli atom füzeleri ol- 


Lübnan'ı yalnız 


katılmıyorum. Bu tespit bana tek yanlı ve azından yüzde 3 daha fazla savunma büt- pik de belirterek, "Bununla bir- Pp : 

; en K p maksızın da rendini savunabilir mi? Bu so- i i ün- Falanjistlerin TLA 

RAE geliyor. Zaten Kissinger de daha çesine fon ayırmalarını talep ettiler. ru tartışmalı nötron bambası için de geçerli ek ai bee J ira ma in 

sonra bu tespitin daha başka açıdan görün- Soru: Savunma için çok az mı harcıyo- > «iinde bülunabikdikleri saldırısı sonucu f 

mesini sağlayan açıklamalar yaptı. 2 ELİAS SARKİS 


ruz? Cevap: Batının orta menzilli füzeleri var. 


Tabii ki şu doğru, NATO gelecek 10 yıl da bütün üyelerinin dayanıklı ve dayanışma içinde olmalarını gerektirecek bir sürü 


Cevap: NATO, Doğunun meydan okumasına, 1978 ilkbaharında kararlaştırılan 


Sovyetler SS-20 füzelerini daha da geliştirerek isabet gücünü artırdı. 


Ama tabii bunların modemleştirilmeleri gerekiyor. Sovyetler Birliği silah potansiyelini modern, seyyar Ve isabet gücü fazla orta menzilli atom füzeleriyle güçlendiriyor . NATO işte bu tehdide karşı koymak için silahlanıyor. 


Soru: "Almanya atom silahı yapmıyor. 
Biz geri duruyoruz, bu daha ne kadar sürecek? 


Cevap : Bizim bu konuda tutumumuz anlaşmalara göre neyse o şekilde sürecektir.” 

Gazete muhabirinin Almanya ile Fransa'nın ortaklaşa atom silahı yapacakları yolundaki haberleri hatırlatması ve bu konuda ki düşüncelerini sorması üzerine, Alman Savunma Bakanı Hans Apel Fransa ile birlikte atom füzeleri geliştirmek üzere herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını, şimdiki halde böyle bir girişim varsa bile, buna Almanların özel bir katkısı olacağını açıkladı 

Hans Apel en son soruya verdiği cevap ta ise şöyle diyor 

“Eğer silahlanmanın kontrolünde başarı sağlayamazsak Almanların ve müttefikleri- nin de 80 yılları ortalarında bu çeşit silahlara sahip olması gerekecektir." 


MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR) 


Kurumumuza ait olan, aşağıda müfredatı kayıtlı 9 kalem muhtelif hurda malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedil- 


miştir. 


Şartnameleri Kurum'un Genel Müdürlük Malzeme Satış, Kırıkkale Bölge ve İstanbul Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
Teklifler ihale günü en geç saat 15.00'de Genel Müdürlük Malzeme Satış Şubesi Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 
Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 


Malzemenin cinsi 


77-148 "Topsat 1172" 
Jantsız uçak dış lastikleri. 


78-138 "Topsat 1266" 
Oto malzemesi (Muhtelif iş makinaları malzemesi). 


78-158 "Gemsat 74" 
Pirinç malzeme hurdası (Levha ve parça halinde). 


78-168 "Gemsat 84" 
Demirli pirinç ve bronz malzeme hurdası (Vana, musluk, nipel, dirsek vs.) 


79-18 Topsat 1303" 

Bakır radyatör hurdası (Alt ve üst hazneleri ile hazneleri pirinç ve demir karışımlı) 79-22 "Topsat 1307" 
Muhtelif diesel motorları (İfa, inter, fiat vs.). 


79-39 "Topsat 1308" 
Kablo hurdası (Plastik izoleli telefon kablosu ) 


79-40 "Topsat 1309" 
Bakır hurdası (Demir karışımlı yanık kablo telleri). 


79-49 Gemsat 103" 
Pirinç hurdası (Parça halinde vana, musluk, nipel, maşon, dişli vb.) 


Miktarı 


15.000 Kg 


5.000 Kg 


10.000 Kg 


10.000 Kg. 


10.000 Kg 


9.800 Kg. 


4.500 Kg. 


3.000 Kg 


10.000 Kg 


Geçici teminat İh.Tarihi 


Hurda İşletmesi Müdürlüğü 20.000,-TL. 1.10.1979 


Hurda İşletmesi Müdürlüğü 20.000,-TL. 


İzmil Seymen Gemi 200.000 -TL. 


Söküm Şantiyesi 


İzmil Seymen Gemi 200.000 ,-TL. 


Söküm Şantiyesi. 


Kırıkkale Hurda 
Şantiyesi. 


150.900,TL. 


Kırıkkale Hurda 10.000, -TL. 


Şantiyesi 


İzmit Seymen Gemi 30.000 -TL. 


Söküm Şantiyesi 


İzmit Seymen Gemi 50.000 -TL 


Söküm Şantiyesi. 
İzmit Seymen Gemi 100.000 -TL. 
Söküm Şantiyesi. 


Basın: 21478—975 


bir ortam yaratılabilmektedir''dedi 

Üçüncü Dünya ülkelerinin kalkınmaları ve güç kazanmalarından dolayı BM'nin geleceğinden umutlu olduğunu belirten Yazdi, bu ülkelerin sahip oldukları zenginlikleri ve kaynakları sömüren güçlere karşı sava şarak korumaları gerektiğini vurguladı. 

BAHTİYAR 
İRAN'A 
DÖNECEKMİŞ 
Devrik Şah'ın son 


derecede hasta 


KABİL (AJANSLAR) 

Geçenlerde devrilen Afganistan Devlet Başkæ nı Taraki'nin ölmediği açıklandı. 

İktidara gelişinden bu yana ilk defa geçtiğimiz pazar günü bir basın toplantısı yapan yeni Devlet Başkanı Hafızullah Amin, Taraki'nin Kabil'de bir doktor gözetimi altında yaşadığını açıkladı. 

Bilindiği gibi, daha önce yayınlanan söylentilere göre, Taraki, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında dokuz kurşun yarası almış ve ölmüştü. 

Yeni Devlet Başkanı 
Amin, Taraki'nin hayatı konusunda; yaptığı ilk resmi açıklamada onun sağ fakat çok ağır hasta olduğunu ileri sürdü. Bir yabancı gazetecinin Taraki'nin hastalığı konusunda sorduğu bir soruyu Amin, kendisinin doktor olmadığını belirterek, Taraki'nin tedavi görse bile iyileşemeyeceğini söyledi. 


AMİN ABD VE 
ÇİN'E DE ÇATTI 


Amin aynı basın toplantısında ABD ve» Çin'i de suçlayarak, "Emperyalistler (o karşı-devrimci unsurlara mali, askeri yardım yapıyorlar. Asilerin kullandığı silahlar Çin ve ABD yapısı, kullandıkları paralar da sterlin ve dolardır" dedi. 

Hafızullah Amin, 3bin kişilik Pucarı hapishanesinde 12bin' siyasal tutuklu bulunduğu haberi- nin de yalan olduğunu iddia etti. Amin sözlerine devamla “bu söylentilerin halk devriminin düşmanları" tarafından çıkarıldığını ve Amerika'nın Sesi ve BBC tarafından dünyaya yayıldığını iddialarına ekledi. 


4 kişi öldü 
o 
Simonet, 
"Kudüs Israilin egemenliği 

altında kalmayacak” 

dedi 
© 

Israil 4 Suriye 

uçağını düşürdüklerini 

ileri sürdü 


yaptı. 


lemleri sürüyor 


İspanya” da bir eyalet valisi öldürüldü 


İspanya Başbakanı Adolfo Suarez, Ugipubeoa Eyaleti askeri valisinin Bask ayrılıkçı gerilla örgütü ETA tarafından öldürül mesinden sonra, ordu komutanları ile dün gece bir görüşme 


BEYRUT (AA) 
Lübnan Devlet Başkanı Elias Sarkis sürekli olarak saldırıya uğrayan Güney Lübnan konusunda, Arap ülkelerinin ortak bir politika belirlemelerini istedi. 
Kuzey Lübnan'da bir toplantıyı basan Falanjistler 3 kişiyi öldürdü dört kı yi de yaraladı. İsrail yetkilileri ise Güney Lübnan'a saldırıda bulunmadıklarını ileri sürmeye devam ediyorlar. Öte yandan Belçika Dışişleri Bakanı, Kudüs'ün sürekli olarak İsrail egemenliği altında kalmayacağını belirtti. 
SARKİS'İN DEMECİ 
Lübnan Devlet Başkanı Elias Sarkis sürekli olarak İsrail saldırısına uğrayan Güney Lübnan konusunda Arap ülke lerinin ortak bir politika belirlemele 


MADRİD (AA) 


Askeri Vali General Gonzales karısı ile birlikte özel arabasıyla dolaşırken, önceki gün iki kişi tarafından öldürülmüştü 


Olay üzerine Ispanya ile Fransa arasındaki sınır kapatıldı. 
ETA örgütünün askeri kanadı Bask bölgesinde gelecek ay yapılacak oylamaya kesinlikle karşı çıkıyor ve bu bölge politikacılarıyla Madrid hükümetinin aralarında yaptıkları anlaşmayı "“'satılmışlık"' olarak niteliyor. 


Fildişi'nin kabul etmesi üzerine; 


BOKASSA ABIDJAN'A GİTTİ 


@ Darbe Fransız Büyükelçiliğinden yönetildi 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Geçtiğimiz cuma günü bir darbeyle devrilen Bokassa Fransa dan sınırdışı edildi. Öte yandan Bokassa'nın devrildiği derbenin Orta Afrika'daki Fransız Büyükelçiliğinden yönetildiği, darbeden önce Fransız paraşüt birliklerinin Gabon ve Çad'da mevzilendikleri gelen 


haberler arasında. 


Fransız hükümetinin siyasi sığınma hakkı vermemesi üzerine Bokassa beraberinde iki çalışma arkadaşıyla birlikte Fildişi Kıyısı'nın 


başkenti Abidjan'a gitti. 


Fildişi Kıyısı'nda Cumhurbaşkanlığının Adijan radyosundan yayınlanan bildirisinde, ülkenin tek partisi olan "Demokratik Parti "nin 


devrik imparatora siyasi sığınma hakkı tanıdığı 


açıkladı. 


Çeşitli basın-yayın organları ise verdikleri haberlerde Bokassa 


nın devrilmesiyle sonuçlanan darbede 


oynadıklarını bildiriyor 


Fransız paraşüt birliklerinin darbeden önce Orta 


Fransızların etkin rol 


Afrika'nın 


komşuları olan Gabon ve Çad'da mevzilendikleri, darbeden hemen sonra ise Orta Afrika'ya gittikleri gelen haberler arasında 


Aynı; birliklerin şimdi 


Orta 


Afrika'da "güvenliği sağlamakla" 


görevlendirildikleri belirtiliyor. 


Bokassa'nın yeğeni 


David Dacko tarafından gerçekleştirilen 


kansız darbenin Orta Afrika'daki Fransız Büyükelçiliğinden yöne- 


tildiği de belirtildi. 


rini istedi 

İktidara gelişinin 3. yıldönümü nedeniyle bir demeç veren Sarkis, "İsrail saldırılarına karşı Arap ülkelerinin en zayıfı olan Lübnan'ı yalnız bırakmak adil bir davranış olmayacaktır" dedi. Sarkis Arap ülkelerinin İsrail'e karşı ya "Birlikte karşı koyma" ya da "Birlikte susma” politikası izlemesi gerektiğini söyledi. 

FALANJİSTLERİN SALDIRISI 


Kuzey Lübnan'da Lübnan Dağı bölgesinde “İlerici Muhalefet Grubunu" oluşturan "Ulusal Sosyal Parti" taraftarlarının düzenledikleri bir toplanti Falanjist milis kuvvetlerinin havan ateşine tutuldu. Açılan ateş sonucu 3 kişi öldü 4 kişi de yaralandı. 

Falanjistlerin bu bölgede de gerginliği artırmak için açtıkları ateşe Sosyal Parti taraftarları da cevap verdi. 
Çatışma bölgede görevli bulunan Arap Barış Gücü askerleri tarafından engellendi 

Sosval Partinin Müslüman ve Hiris- 


üyanlaris birlikte düzenlediği bu top lantıya 15 hin kişi katıldı 

Öte yandan İsrailli bir askeri sözcü yaptığı açıklamada. İsrail birlikle- 


rinin Lübnan'a girdikleri yolundaki haberlerin yalan olduğunu ileri sürdü. 
Yetkili, çatışmaların Lübnanlı Falan- 


jstlerle Filistinli ve Lübnanlılar ara- 


sında cereyan ettiğini söyledi SİMONE” AÇIKLAMASI 
Belçika Dışişleri Bakanı Henry Simonet, Beyrut'ta İngilizce olarak ya- 


y 

yınlanan “Monday Morning" dergisine verdiği demeçte, Kudüs kentinin sonsuza dek İsrail egemenliği altında tutulamayacağını belirtti. 

Camp David Anlaşmasını ileriye doğru atılmış bir adım olarak niteleyen Simonet, AET ülkelerinin Camp 


David Anlaşmasını değişik şekilde yorumladıklarını da açıklamasına ekledi 


DÖRT JET UÇAĞI 

Öte yandan İsrail ve Suriye uçakla- 
“ının dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava çarpışması yaptığı ve bu sırada dört Suriye jet uçağının düştüğü İsrail yetkili makamlarınca ileri sürüldü. 

Bu arada FKÖ yetkilileri ise bir İsrail jet filosunun dün sabah Beyrut, Abuselam, Sayda ve Sur kentleri çevresindeki Filistin mülteci kampını bombaladığını bildirdiler. 


ÜRDUN—KUBA 
Ürdün hükümetinin Küba ile büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişki kurmaya karar verdiği bildirildi. 
Sözkonusu karann Havana Zirvesin- den sonra alındığı da gelen haberler arasında 


San Salvador'da askerler üç gerillayı öldürdü 


SAN SALVADOR (THA) 
San Salvador Başkanlık sarayının yakınında bulunan bir askeri kışla önceki gece biri kadın olan beş kişinin saldırısına uğradı 
Bir otomobille kışlanın önüne gelen beş kişi kışlaya yüz metre kala ateş açlılar. Ateşe kışladan cevap verilmesi sonucu beş kişiden üçü öldü, ikisi ise kaçmayı başardı 


25 Eylül 1979 


Hükümet Partisi 
Özgürlük Yolu ittifakı 


Cevher Ürek 


Gazetemizde yer alan Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana'nın açıklamaları, bazı gerçekleri sergilemesi bakımından ilginçtir. İlk olarak Diyarbakır Belediyesinde greve giden Genel-İş Sendikasının tutumu ba kımından ilginçtir. Özgürlük Yolu'nun şeflerin- den olan Sendika Başkanı Zeki Adsız "İşçi haklarını sonuna kadar savunmak " gibi pek devrimci gözüken bir kisve altında kendi gruplarından ayrılan Mehdi Zana'yı Belediye Başkanlığından devirmeye ahdetmiş. Hem de Diyarbakır halkını ciddi bir tehditle yüz yüze bırakmak pahasına, İkinci olarak da CHP ve hükümetin tutumu açısından ilginçtir. Koca bir şehir halkının sağlığı tehlikede, tehlikeyi bırak, kolera salgını başgöstermiş, hastaneler hastalarla dolmuş ve bütün bunlar hükümet olarak desteklemekle görevli olduğu bir kurumun maddi olanaksızlıklarından doğuyor, fakat hükümet,halkı ve belediyeyi düşünmek bir yana, o da Belediye Başkanının ayağını nasıl kaydırabileceğinin planlarını yapmakla meşgul. Bu iş için başvurulan yöntem ise hepsinden ilginçtir. Hükümet partisinin Diyarbakır Belediye Meclisi üyeleri kalkmışlar Özgürlük Yolu grubunun şeflerinin asılsız iddialarını gensoru yaparak Belediye Başkanlığından düşürmeye çalışıyorlar. CHP'li Belediye Meclisi üyelerinin, :işçilerin ücretlerinin ödenmeyişinde en az Mehdi Zana kadar sorumlulukları var. Tıpkı hükümetleri gibi. Özetle, belediye grevi sırasında, hükümetle Özgürlük Yolu adlı grup, halka ve Belediyeye karşı bir ittifak içinde oldular, Hükümet partisiyle Özgürlük Yolu'nu biraraya getiren temel de her ' ikisinin kuyruk acılarıdır. Hükümet partisi, Mehdi Zana'nın Belediye Başkanlığını kendilerinden almasının acısı içinde. Özgürlük Yolu ise Mehdi Zana'nın kendilerinden ayrılması ile ellerindeki büyük bir nimeti kaybetmenin acısı içinde, Her iki taraf da adeta intikam almak istiyor. Bu arada en büyük acıyı da halk çekmiş, umurlarında değil, Özgürlük Yolu grubu için fazla yadırganacak bir şey değil bu. Fakat CHP ve hükümetin tutumu ibret vericidir. "Biraz insaf" diyeceğiz ama fayda eder mi? 


Bu yol çıkmaz yoldur, koca bir hükümet partisinin Özgürlük Yolu adlı bir grupçukla aynı paralele düşmesi düşündürücüdür. 


PER i 
Nuri Şimşek'in Divan Başkanı olduğu Şube Kongresinden bir görüntü. d 


Enerji-ig İstanbul 
Şube Kongresi yapıldı 


© Genel Kurulunda delegeler yapılan uygulamaları eleştirdiler 


İstanbul (ÖZEL) 

Bağımsız Enerji-lş Sendikasının İstanbul Şubesi Genel Kurulu pazar günü İstanbul'da yapıldı. Enerji-İş Federasyonu Genel Başkanı Nuri Şimşek'in Divan Başkanlığına getirildiği kongrede Şube Başkanlığına yeniden Orhan Kafadenk seçildi. 

Genel Kurulda konuşan üyeler, sendikanın uygulamalarını eleştirdiler. Enerji işçilerinin üç sendikada bölündüğüne değinen işçiler, tek sendika çatısı altında birliğin ancak sendika içi demokrasinin hayata geçirilmesi ve işçi hakları için kararlılıkla mücadele edilmesi ile mümkün olabileceğini, Enerji-İş üst yönetiminden bunu beklediklerini vurguladılar. 

Eleştirilere cevap veren Genel Başkan Nuri Şimşek, tabanır eğitilip bilinçlendirilmesi için bir eğitim programı uyguladıklarını, bu gerçekleşmedikçe sendikal birliğin de mümkün olmayacağını savundu. 

Enerji-İş İstanbul Şubesinin yeni Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşuyor: Nizamettin Tekçe, İhsan Polat, Hüseyin Aydemir, Yusuf Yılmaz ve Muammer Köksal. 


Erenköy sebze halinde 150 işçi sigortasız çalıştırılıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Kadiköy'e bağlı Erenköy sebze ve meyve halinde 
150 işçinin sigortasız çalıştığı bildiriliyor. Halen 22 
iş yerinin bulunduğu ve 200 işçinin çalıştığı sebze halinde, işçilerden 50'si kabzımallar tarafından siortalanmış, Ancak işçilerin büyük çoğunluğu er türlü sosyal haktan mahrum bir halde sigortasız olarak çalışmaktadır. 

Hal işçileri, kabzımalların, sigortalı işçileri sigortasız işçilere karşı kışkırttıklarını ve aralarında düş. 
lk körüklediklerini belirterek şöyle demektedir ler: 

Kabzımalların, işçilerin sigorta talebi karşısışda "Burda işveren yoktur, ciz serbest çalışıyorsunuz" dediğini . belirten işçiler, eskiden işe girerken Belediyeden çalışma karnesi alındığını, bugün ise işe a! 
dam sokmanın birtakım kişilerin eline geçtiğini söylüyorlar. 

Erenköy sebze hali işğileri, yetkililerin bir an ön ce duruma müdahale etmesini istiyorlar. 


| e "Yıllardır referandum sloganı | ER. beyanı referanduma | 


atan bazı sendikalar Kırıkkale'de referandum önerdiğimizde 


hayır dediler” 


e” Referandum, bir yöntem meselesi değil, sendikacılığın temeli ile doğrudan ilgili 


\ bir meseledir” 


bir geçiş uygulaması 


olarak 


ortaya kondu.” 
ə "Yargıtay, yetki tespiti konusunda yasalardaki 


boşluğu içtihadlarla 


El |, doldurmalıdır” 


Çalışma Bakanı Ersoy, yetki tespiti uzayan işyerlerinde sendikalara çağrı yaptı: 


“Talip olsunlar 


“Çalışma Meclisini toplamaktan amacımız, daha iyi, daha çabuk geçmesini sağlamaktır." 


hazırlanan yasa tasarılarının parlamentodan 


Gülay Göktürk 


G. Göktürk: Sayın Ersoy, bugün, işçi kesimi- nin, sendikaların en fazla şikayetçi oldukları meselelerin başında yetki tespitindeki çıkmaz geliyor. Bu konudaki yasaların yeterli olmadığı, ihtiyacın çok gerisinde kaldığı da ortada, Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir çözüm öneriyorsunuz? 


Bugünkü sendikacılık işçinin iradesine dayanmıyor 

B.Ersoy: Sendikacılığımız bugün, birçok bakımdan işçinin gerçek iradesiyle ayakta kalan bir sendikacılık değildir. Kimisi hükümet sendikacılığı yapmaya çalışıyor 


DEMİR DÖKÜM İŞÇİLERİ 
CAN GÜVENLİĞİ İSTİYOR 


© işçiler öğlene kadar fabrikada üretimi durdurdu. Devrimci Maden-İş’ in işverenle yaptığı görüşmeden sonra işçiler işbaşı yaptı 


© Demir Döküm işçileri Alibeyköy çevresinde terör estiren IGD’ li ve Kurtuluşçu gruplara karşı tedbir alınmasını istiyorlar 
İSÇİ SERVİSİ 
İstanbul Silahtarağa" 
da kurulu Demir Döküm fabrikası işçileri dün sabah İGD'li ve Maden-İş'li militanların fabrika önünde toplanarak işçilere saldırmaları üzerine can güvenliği talebiyle direnişe geçtiler ve öğlene kadar üretimi durdurdular 
Direnişe geçen işçiler pazar günü Alibeyköy'ün çeşitli semtlerinde tek tek yakaladıkları Demir Döküm işçilerine saldıran ve dün de fabrika önündeki  : saldırıda yer alan İGD'li ve Maden-İş'li militanların işe alınmamasını istediler, Devrimci Maden-İş Sendikasının işverenle yaptığı görüşmelerden sonra işçiler öğle den sonra yeniden işbaşı yaptı. Bu arada Sıkıyö netim görevlilerinin de 


Demir Döküm'e gelerek olaylar hakkında bilgi aldığı öğrenildi. 


Olaylar üzerine dün İs tanbul'a gelen Devrimci Maden-İş Sendikası Ge nel Sekreteri Hakkı öz türk fabrikada yaptığı konuşmada işçileri Moskovacı serserilere karşı halkla dayanışmaya ça gırdı, 


İGD'LİLER BÜTÜN 
GÜÇLERİNİ 
SİLAHTAR'A 
YIĞDILAR 


MESS'e bağlı işyerlerinde. yetki döneminin gelmesi ile beraber Maden-İş. bütün güçlerini Silahtar'a yığdı. Demir Dökümü Devrimci Maden-İş Sendikasından koparmak için saldırıya girişti. 


İGD'li ve Kurtuluşçu gruplar geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri Alibeyköy pazarında, Silahtar ve Yıldıztabya" 
nın çeşitli kahvelerinde 


Demir Döküm işçileri sadece fabrika önünde değil Alibeyköy bölgesinde İGD' 


J4“ji 


li ve Kurtuluşçu zorba grupların saldırılarına karşı etkin önlem alınmasını 


istiyorlar. 

Alibeyköy Oo Araphan'da tek tek yakaladıkları 
Demir Döküm işçileri- 


ne gruplar halinde hücuin 


ettiler. 10 kadar işçi, saldırılar sırasında yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Ali- 


beyköy Araphan'da iki kahvenin bir kasabın ve civarındaki bazı esnafların camları İGD'lilerin at tıkları taşlarla kırıldı. Cu martesi gecesi bir çok 
Demir Döküm işçisinin evinin Laşlandığı ve evine giden işçilerin tehdit edildiği de bildiriliyor CENGİZ TEOMAN 
BAŞI ÇEKİYOR 
Demir Döküm işçileri geçen yı Kasım ayında 
Adem Toygan'ın öldürülmesi olayında yer alan İGD'li Cengiz Teoman'ın bu yeni saldırılar sırasın- 


da da başı çektiğini belirtiyorlar. Cengiz Teoman o dönemde şikayetler üzerine bir gün gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. 


SALDIRILAR NEREDE TERTİPLENİYOR? 
İGD'li ve Kurtuluşçu 

grupların işçilere karşı 

düzenledikleri saldırıların, 

İGD'lilerin üslendiği 

Alibeyköy Halkevi, Alibeyköy'deki Eryıldız Kıraat 


hanesi ve Maden-İş 14 
Bölge'de düzenlendiği bildiriliyor. 


Fabrika içinde hiç bir etkinliği o olmayan Maden-İş dışardan yönelttiği saldırılarla yılgınlık yaratmak ve zorbalıkla yeniden işyerinde yetki almak istiyor 


Sokaklarda gruplar halinde gezen zorbalar pazara çıkan işçileri tek tek sıkıştırıp dövüyor. 


3 ÖLÜ VAR DİYE 
SÖYLENTİ YAYDILAR 

İGD'liler cumartesipazar günkü tertiplerden sonra pazartesi günü işçilerin işbaşı yapmasını önlemek ve karışıklık yaratarak işyerine girmek amacıyla Alibeyköy civarında, Esentepe, Çırçırlar ve Aksaray'da işçi servis arabalarının kalktığı yerlerde gruplar halinde gezerek "'Fabrikada olay çıktı. 3 ölü var. 
Kan gövdeyi götürüyor. 
Sakın gitmeyin diye propaganda yaptılar." 

Fabrikada olay çıktığını sanan bazı işverer yetkilileri de fabrikaya saat 10 sularında bir jan darma panzerinin içinde geldiler. 

Demir Döküm'ün et rafın: gruplar halinde kuşatan ve Maden-İş'in34 

.L 5229 plakalı siyah Renault arabası ile yol larda devriye gezen bu kişiler güvenlik kuvvet lerinin artırılması üzerine fabrika civarından uzaklaştılar. 

Maden-İş'li ve İGD'li militanların her türlü * - rörine rağmen topluca fabrikaya gelen ve her saldırıdan sonra birliklerini biraz dahâ pekiştiren Demir Döküm işçileri bu grupların dışarda giriş tikleri terör hareketine karşı önlem' alınmasını ve can güvenliklerinin sağlanmasını istiyorlar. 


Sendikalardan gelecek özel referandum talebinin,kendisine sorunu Yargıtay'a kadar götürme imkanı da sağlayacağını belirten Ersoy, Yargıtayın içtihatlarla yasa boşluklarını doldurması gerektiğini vurguluyor. 


gelsinler, özel referandum yapayım di 


kimisi herhangi bir fikrin militanlığını yapmaya çalışıyor. Geçim için sendikacılık yapan var. Bir yerde gangster sendikacılığın temsilcileri de var. 
Kim diye soracaklar bana, Herkes kendini bilir. 


Sonuç itibariyle, bugün Türkiye'de ihtiyaç, işçiye dayanan bir sendikacılığı yerleştirmektir. 
Türk sendikacılığını, işçiye dayanan, işçinin hür iradesine dayanan bir sendikacılık yapmak istiyoruz. Bunun yolu da referandumdan geçiyor. 
Referandum meselesi bu açıdan bakıldığında, sadece bir yöntem meselesi değildir. Sendikacılığın temeli ile doğrudan doğruya ilgilidir. 


G. Göktürk: Hazırladığınız yasa tasarıları içinde referandum hakkının da yer aldığı biliniyor. 
Siz, bu yasa taslaklarını parlamentoya sevketmeden önce bazı hazırlıklar düşünüyor musunuz? Çalışma Meclisini toplama girişiminiz hakkında biraz bilgi verir misiniz ? 

Türk-İş diretirse | 

ne olur? 


B. Ersoy: Efendim, biliyorsunuz, bir Çalışma Meclisi toplantısı çağrısı yaptık. Amacımız, bu yasa tasarılarını parlamentoya sevketmeden önce konfederasyonların mütalaasını almak, kamuoyunun, basının ilgisini bu meseleler üzerine çekmek, daha kolay geçişini sağlamak. 


Ancak, bu meselede bazı itirazlarla karşılaşıyoruz. Türk-İş diyor ki, ben ekseriyet sendikasıyım, benim üyem çok,o halde benim temsil edilmem lazım. 


Türk-İş'in bu iddiası, yasaların ekseriyet kuruluşunu aradığı noktalarda geçerlidir. Nitekim, oralarda biz zaten Türk-İş'i davet ediyoruz. MeselaAsgari Ücret Komisyonu gibi karar organıniteliği taşıyan ve yasaların ekseriyeti temsil eden kuruluşların iştirakini şart ördüğü noktalarda Türkş Çağırılmıştır. Ancak, bu meclis, bir danışma organıdır. Ve bütün işçi hareketinin fikirlerini derleyebilen bir toplantı olmalıdır ki, etkinliği olsun, biz kamuoyu hazırlayabilelim, parlamento daha çok ilgi duysun, basın ilgilensin. 


Ama, Türk-İş "ben iştirak etmem"' diye diretirse, o zaman ne olur? 
O zaman ben toplantıyı yapmam, bugünkü yasa taslaklarını olduğu gibi parlamentoya (o sevkederim. Yasa belki gene çrkar. Çıkar ama, Çalışma Meclisinin  eleştirisinden geçen ve oradan alınan fikirlerle düzenlenmiş bir taslağın parlamentoya sevki sonucu çıkacak yasa gibi olmaz. O zaman da ben sorumluluk kabul etmem. 


G. Göktürk: Sayın 
Bakan, bir de irade beyanı konusunda süren tartışmalar var. Yetkili sendikanın tespitinde irade beyanına başvurulması konusunda Yargıtay çelişkili kararlar alıyor. Siz bu tartışmclar konusunda ne diyorsunuz? 


irade beyanı ve 
Yargıtay 


B. Ersoy: İrade beyanı, referandumun yasa haline gelmesinden önce, referanduma bir geçiş uygulaması diye ortaya kondu. İrade beyanı, yasanın verdiği imkanların zorlanması ve içtihat yo- 


luyla referanduma geçişin de sağlanmasıdır. 


Nitekim, Durum Tespitinin hukuksal yapısını yargı organları benimsemiştir. Bu, henüz .Yargıtay'da tartışma konusudur. 


Yargıtay, bugün sendikaların yetki tespitinde - ki çıkmazı kabul etmek zorundadır. Kabul etmediği ve kuru hukuk prensik. üstünde ısrarla durdu- 


ğu takdirde Yargıtay, toplumda sosyal politikanm geleceği hakkında 


zamanın gerektirdiği elastikiyeti gösteremeyen bir düşünü temsil ediyor demektir. O zaman bizim Yargıtayımız, hukuk tekniğinin gerektirdiği içtihat yoluyla boşlukların doldurulması anlayışında çok gerikalmış olur. 


Bana kalsa, Yargıtay, referandumu bugünkü sosyal politikanın gereği olarak, içtihatları ile kurabilse, parlamentoya yasa taslağı sevketmeye bile gerek yoktur. Çünkü yasa taslağının çıkışı, gene katı kurallar getirecektir. 
Bu yasa çıktıktan beş sene sonra toplum gene gelişecektir ve yine bugünkü yasama organlarının şekilleyemediği, kurala bağlayamadığı birtakım konular ortaya çıkacaktır. O zaman biz gene bir yasa ile bunun düzenlenmesi zorunluluğunu hissedeceğiz. Eğer Yargıtay, içtihatlarla bu boşluğu doldurabilir, hukuku gerçek yerine oturtabilirse, böyle kural dondurmasına da bence gerek yok - tur. 


G.Göktürk: Sayın Ersoy, sizce, referandum yasasının çıkmadığı bu şartlarda, yetki ihtilafı- nın olduğu işyerlerinde sendikaların bir protokol imzalayarak gizli oy açık tasnife dayanan özel referandum yapmaları bir çözüm olabilir mi? Bazı sendikalar bunun yasal olmadığını öne sürerek reddediyorlar. Siz ne diyorsunuz? 


Talip olsunlar gelsinler 


B.Ersoy: Ben Çalışma 
Bakanı Bahir Ersoy olarak, özel referandum yaparım hanımefendi. Talip olsunlar, gelsinler. Yalnız bana da bir belge ile müracaat etsinler, tarafların muvafakatını belirtsinler, kapalı sandıkla, açık tasnifle referandum yaparım. Üstelik bu istek bana, sorunu Yargılay'a götürme imkanı sağlar 
Ben bunu âynı'zamandâa, Yargıtay'ın da bu istika mette düşüne başlaması için yaparım. 


Aslında biz böyle bir teklifi, Kırıkkale MKE' 
de teklif ettik. Ama yıl lardır referandum sloganı atan bazı sendikalar Kırıkkale'de referanduma hayır dediler. Tornistan yaptılar. 


Efendim, referandum yasak diyorlar. Neresi yasak? Yargıtay içtihat yolunu kullanabilirse, bu şartlarda da referandum 


yapılabilir, Kanunun yo rumlanması sureti ile ora ya varılabilir. Modern hu kukta modern yorum 


yolu da budur zaten. Artik pozitivistlerin o katı kuralcı dar yorumu bir kenara bırakılmıştır. Ya sanın hükümleri, toplum sal duruma göre bütün o larak ele alınıp yorumlanır. Yorum, geriye dog ru yapılmaz, geleceğe doğru yapılır 


G Göktürk: Açıklama larınız için teşekkür ede riz Sayın Ersoy 


FABRİKA SİLAHLI KİŞİLERİN KONTROLÜNDEYDİ 


Adana sigara fabrikasında direniş bitti 


Adana Tekel Sigara Fabrikasında perşembe günü başlayan direnişin, gözaltına alınanların salıverilmesinden sonra sona erdiği bildirildi. 


Tekel Sigara Fabrikasında direnişin son bulmasından sonra fabrika tamamen boşaltıldı. 


Bilindiği gibı Adana Sıkıyönetim Komutarı- ; lığı bir ihbar üzerine fabrikada çalışan sekiz kişiyi gözaltına almış, daha sonra 5 kişiyi serbest bırakmıştı. Yusuf Cin, Süleyman Keskin ve Metin adlı kişilerin gözaltında tutulması üzerine" işçiler direnişe başlamışlardı. 

Öğrenildiğine göre direniş sırasında Dev-Yol ve çeşitli sahte'sol gruplardan kişilerin yer aldığı 30 kişilik bir komite başı çekti. Direniş boyunca bazı kişiler ellerinde silahlarla fabrika içinde nöbet tutarken, işçiler bütün gün uyu dvlar. Kapıya gelen aileler içeride bulunan yakınlarıyla komitenin izniyle ancak 5 dakika görüştürüldüler. Fabrikayı kontrol altında tutan kişiler 20 işçiyi döverek fabrika dışına attılar. 


1 kişi yaralandı. 
li 


jl dalih ulm 
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Hollanda liman işçileri sendikanın 


ihanetine rağmen grevi sürdürüyor * Hollanda’ daki revizyonistler ve öteki ”sol” görünümlü gruplar da greve karşı cephe aldılar 


ROTTERDAM(ÖZEL) 

Yaklaşık bir ay kadar önce başlayan Rotterdam 

Liman İşletmeleyindeki grev, sendikanın ihanetine 

rağmen devam ediyor. Sendika, işverenlerle kapalı kapilar ardında bir anlaşma yaparak, bu anlaşmayı işçilere kabul ettirmeye çalıştı. İşçiler, anlaşmayı kabul etmediler. 


Anlaşmada kendi isteklerinin hiç birinin yer almadığını belirten grevci işçiler, sendikadan ödenti alamıyorlar. Ancak grevin başlangıcında kurdukları o” tak eylem komitesi aracılığıyla bütün Hollanda vu başlattıkları "grevcilerle dayanışma kampanyası'' sırasında topladıkları paralarla geçinmeye çalışan liman işçilerin.n kararlılıkları sürüyor. 

Öle yandan grev dolayısıyla kısa bir süre sonra bütün Avrupa'da ekmeksizlik sorunu çıkacağı bildiriliyor. Avrupa'nın en büyük limanı olan Rotterdam'da calışma hayatının uzun bir süre aksaması, bülün Avrupa sanayisini etkileyebilir. 

Hollandalı devrimcilerin örgütü KENML, grevi aktif olarak desteklerken, Hollandalı revizyonistler bölücülüklerini devam ettiriyorlar. Kendi örgütleri Hollanda "Komünist" Partisi adı altında "'grevcilere yardım" diye topladıkları 100 bini aşkın Florini, örgütleri namına işçilere dağılmak istemeleri, işçilerin büyük tepkisine yol açtı. İşçiler para almayı red ettiler. 
“Rurada orlak eylem komitesi var. Onun yardım fouu var, Parayi or yatırın” dediler. 

Daha sonra re yonistlerin yanı sıra sosyal-demokrallar ve öteki “sol” görünümlü siyasi partiler de grevi desteklemekten vaz geçliklerini açıkladılar. 


imei ken eee le 


25 Eylül 1979 


Dün yurdun çeşitli yerlerinde 9 kişi öld 


ürüldü 


Tarsus'ta karakoldan kaçan TiT mensubu, bir 


azete bayiini öldürmüş 


HABER MERKEZİ 
Tarsus Merkez Karakolundan önceki gün kaçan TİT (Türk İntikam Tugayı) mensubu komando Mustafa Çataklı” 
nın yakalanmadan önce gazete bayisi Avni Koçak'ı öldürmüş ulduğu ortaya çıktı. Cengiz Ayhan adlı komandonun emniyette verdiği ifade üzerine yakalanan Mustafa Çataklı gözaltına alındıktan dört saat sonra Tarsus Merkez Karakolundan kaçmıştı. Bu arada Tarsus'ta önceki gün ortaya çıkarılan ve birçok öldürme ve yaralama olayının failleri olduğu açıklanan, Türk İntikam Tugayı adlı örgütün bir elemanı daha yakalandı. Yakalanan komando Şaban Şaşmaz, verdiği ifadede iki ay kadar önce gazete bayii 
Avni Koçak'ı karakoldan kaçan eylem arkadaşı Mustafa Çataklı'nın öldürdüğünü, kendisinin de olayda nftosikleti kullandığını söyledi. 


MHP BAKIRKÖY ESKİ 
İLÇE BAŞKANI 
ÖLDÜRÜLDÜ 

MHP Bakırköy eski ilçe başkanı Faruk Kardal dün saat 21.45 sıralarında Şirinevler Mareşal Fevzi Çakmak Caddesindeki evinin önünde dururken kimliği saptanamayan kişiler tarafından yaylım ateşi açılarak öldürüldü Emekli Assubay olan Faruk Kardal'ın üzerinde bir adet tabanca bulundu. Olay yerinde yapılan aramada ise 11 adet 9mm çapında kovan bulundu. 


İSTANBUL'DA 2 KİŞİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 
Küçükçekmece Cennet Mahallesi Alpaslan Caddesi üzerinde bulunan Huzur Kıraathanesine saat 20.00 sıralarında.gelen kimlikleri saptanamayan beş kişi kahvehanede oturmakta olan ve ayakkabı yapımcısı olduğu bildirilen Ali Turgan'ı (30) vurarak kaçtılar. Vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca kurşunlarıyla vurularak ağır yaralanan 
Ali Turgan hastaneye kaldırılırken yolda öldü. 
İstanbul'ın o Kızıltoprak semtinde dün karşılıklı silahlı çatışmaya giren iki gençten biri öldü, diğeri ile 3 yaşındaki bir çocuk da yaralandı 


Polis o yetkililerinden edinilen (o bilgiye göre İstasyon o Caddesindeki 


Tevfikefendi Apartmanı- nın önünde dün saat 10.50 
sıralarında Sabri Tabak adlı bir genç ile Ali Nuhoğlu adlı bir lise öğrencisi arasında silahlı çatışma çıktı. Giderek büyüyen çatışma sonucunda Sabri Tabak öldü, Ali Nuhoğlu ile evinin önünde oynamakta olan 3 yaşındaki bir çocuk yaralanarak tedavi altına alındılar. Olay yerinde 9 ve 7.65 çapında iki tabanca ile 13 kovan bulundu. 


ADANA'DA BİR GENÇ 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Adana'nın Denizli semtinde önceki gece saat 01.00 sıralarında Veysel Eker adlı bir genç tabancayla vurularak öldürüldü. 

Bir süre önce ÇUKO- 
BİRLİK Fabrikasında çalışmış olan Veysel Eker" 
in sağ eğilimli olduğu 


: belirlendi. 


Olaydan sonra bir misillemeden çekinen Narlca ve Denizli mahalleleri esnafı, dün dükkan- 
„larını açmadılar. 


MALATYA'DA 
BİR İŞÇİ ÖLDÜRÜLDÜ 


Mirza Korkmaz ve Kemal 
Bayır adlı işçiler sokakta yürürlerken henüz kimlikleri saptanamayan 3 kişi tarafından tabancayla yaylım ateşine tutuldular. 

Mirza Korkmaz olay yerinde öldü, Kemal Ba- 


.yır ise ağır yaralanarak 


hastaneye kaldırıldı. İl gililer silahlı saldırıya uğrayan kişilerin sol eğilimli olduğunu belirttiler. 


© SAMSUN'DA BİR 


BAKKAL ÖLDÜRÜLDÜ 

Çarşamba Mahallesinde sağ eğilimli olduğu belirtilen Sadık Kamiloğlu adlı bir bakkal, dükkanına müşteri olarak giren iki kişi tarafından öldü. 
rüldü. © 

Kamiloğlu'nu dükkanında tabancayla vurarak 


@ MHP Bakırköy eski ilçe başkanı 


öldürüldü 


© Komandolar TiKP Niğde 


yöneticisini yaraladı 


© Akşehir” de ÜGD binasında boğma zincirleri bulundu 


öldüren saldırganlar, daha 


sonra da dükkana dinamit lokumu atarak kaçtılar. Sanıklar 


yerinden kaçarken yakın- daki bir kahveye de dinamit attılar, İkinci olayda can kaybı olmadı. Polis yetkilileri sanıkların eşgallerinin belirlendiğini söylediler 


UŞAK'TA BİR GENÇ 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Uşak'ta sağ görüşlü olarak bilinen ve Ülkü Ocaklarına gidip geldiği saptanan Hidayet Yılmaz adlı 17 yaşındaki bir genç öldürüldü. Gece saat 21.30 sıralarında Aybey Mahkullesinde bir grubun silahlı saldırısına uğrayan Hidayet Yılmaz, 


tabancayla açılan sonucu öldürüldü 
Savcı İbrahim Hakkıoğlu olayla ilgili olarak iki kişinin gözaltına alındığını, iki kişinin de arandığını söyledi. 


MERSİN'DE TAKSİ 
ŞOFÖRÜ 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Şoför Doğan Uysal yönetimindeki 33 EL 
307 plakalı taksiye müşteri olarak binen Ali Şanal adlı şahıs gitmek istediği Kazanlı bucağı yakınlarına geldiğinde henüz saptanamayan bir nedenle şoför Doğan Uysal'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra taksiyi alarak kaçtı. 


ateş 


6 öğretmenin öldürülmesi 
olayıyla ilgili olarak 


Adana Emek yapılan 


mahallesinde aramada 


3 kişi gözaltına alındı 


ADANA (ÖZEL) 


Adana'nın Emek Mahallesinde 6 öğretmenin katillerinin bulunması amacıyla önceki sabah sıkıyönetim güvenlik görevlilerinin katıldığı geniş 


çaplı bir arama yapıldı. 


Bir süre önce, 6 öğretmenin oturduklari lojmanda silahla taranarak öldürülmeleri olayıyla ilgili olarak yapılan arama saat 03.00'ten 08,00' 


e kadar sürdü. 


Adana Yapı Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve bu okullara ait lojman ve pansiyonlar ile katillerin kaçış yönü olduğu ileri sürülen Emek Mahallesinde yapılan aramalar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. 

Çok sayıda asker ve polisin katıldığı aramalar sırasında gözaltına alınanların kimlikleri he- 


nüz açıklanmadı. 


Bilindiği gibi öğretmenlerin öldürülmesinden 


sonra iki 


kişi oldukları belirlenen katillerin 


Meydan Mahallesi yönünde kaçtıkları saptanmış ve bu mahallede yapılan aramalarda da bazı kişiler gözaltına alınmıştı. Sıkıyönetim yetkililerinin aramalarla ilgili bir açıklama yapması 


bekleniyor. 


TBP İstanbul senatör adayını Adana'da vurdular 


ADANA (ÖZEL) 


Türkiye Birlik Partisi'nin 14 Ekim seçimleri İstanbul senatör adayı ve Adana Eski İl Başkanı 
Av. Hasan Kaplan, dün öğleden sonra saat 14.00 


sularında Adliye karşısın- daki bürosunda kurşunlandı. Kalçasından yaralanan Kaplan, Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyat edildi. Kaplan" 
ın durumunun iyiye gittiği bildiriliyor. 


iTü ileiDMMA' da 


öğrenci kayıtları başladı 


İSTANBUL(AA) 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisin- de (İDMMA) 1979-80 öğrenim dönemi için birinci sınıflara öğrenci kayıt işlemleri bugün başla- 


dı. 

1979-80 öğrenim yılı için üniversitelerarası seç - me sınavlarında yeterli puan alan öğrenciler İs- 


tanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Mühendislik-mimarl k Fakülteleri ile bu akademiye bağlı Galatasaray Işık, Vatan Mühendislik Kadıköy Mühendislik, Mimarlık Fakültesi ve İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı fakültelere 
5 Ekim Cuma günü saat 
17.00'ye kadar kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir. 


ODTÜ öğrencilerinin yargılanmasına başlandı 


ANKARA (ÖZEL) 


Görevli memura muka. 
vamet, öğrenim özgürlü- günü engelleme, Sıkıyönetim yasasına aykırı hareketten yargılanan 
ODTÜ öğrencilerinin davasına dün Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde başlandı. 


İddia makamını yükümlenen Askeri Save 
Hava Hakim Binbaşı Atilla Tülay, sanıklardan Raşit Aras, Ali Nabi Ayerdem, Turhan Yalçın Bülker, Veli Kalan, Faruk Alpkaya, Hikmet Taşkın, Münevver Toprak, Meh- 


KAYIP — Kimliğimi ve 
İETT kartımı kaybettim Geçersizdir. 

Burhan AKBAL 


met Seven'in işlediği suç - lardan dolayı iki yıl, İbrahim Salak, Murat Çavuş oğlu, Muhsin Özyıldırım, Serhat Ortagündüz, Soner Karakullukçu'nun işlediği suçlardan üç yıl, 
Hacı İmamoğlu, Ertan Demirbağ'ın dört yıla kadar hapisle cezalandırı|- malarını istedi. 

Mahkemede daha sonra savunma avukatları dinlendi.Savunma avukatları "Sanıkların olay yacatmadıklarını, suçsuz olduklarını ve tahliye edilmelerini"' istediler. 
Mahkeme Heyeti avukatların bu istemlerini yerinde bularak sanık 13 
ODTÜ öğrencisinin . tutuksuz olarak yargılanmalerına karar verdi ve duruşmayı başka bir güne erteledi. 


AKHİSAR'DA 
MUHTAR BİR GENCİ 
ÖLDÜRDÜ 

Akhisar Merkeze bağlı 
Sırt köyü muhtarı Salih Pehlivan henüz belirlenemeyen bir nedenle 19 yaşındaki Nedim Çeneli'yi tabancayla vurarak öldürdü. Muhtar Salih Pehlivan da olay sırasında nereden açıldığı belirlenemeyen yaylım ateşi sonucu ağır yaralandı. 


KONYA'DA 

Konya'nın Akşehir İlçesinde güvenlik görevlilerince bir süredir izlenmekte olan iki komando önceki gece ellerindeki paketle Ülkücü Gençlik Derneğine girdikten son ra yakalandılar. Yapılan aramada komandoların ellerinde bulunan paketlerin içinde 75'er santim uzunluğunda 15 adet boğma zinciri bulundu. 
İki komando gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı. 

Konya'da önceki gün yapılan MHP mitinginden dağılan bir grup, CHP il binası ile bir kitabevine saldırarak camlarını kırdılar. Daha sonra CHP binasına girmek isteyen saldırganlar polis tarafından dağıtıldı. 

öte yandan Konya' 
nın Ereğli ilçesinde önceki gece saat 24.00 siralarında bir minibüsten av tüfeği ile açılan ateş sonucu sağ eğilimli altı kişi yaralandı, Olayla ilgili olarak bir şöför gözaltına alındı, 


KOMANDOLAR TİKP 
NIGDE İL 
YÖNETİCİSİNİ 
YARALADI 

TİKP Niğde İl yöneticisi Cuma Coşkun ile bir arkadaşı dün Bor İlçesin- de komandoların! saldırısına uğrayarak | çeşitli yerlerinden yaralandılar. 
Cuma Coşkun'un şikayetçi olması üzerine Niğde'den gelen polisler 
ÜGD ve MHP binalarında arama yaptı. Polislerin MHP'lilerin bulunduğu kahvelerde yaptığı arama sonucunda saldırıda başı çeken komando Cemalettin Temeltaş yakalandı. 

TEKİRDAĞ'DA 
3 ÜGD'Lİ 
TUTUKLANDI 

Tekirdağ'ın en işlek caddelerinden biri olan Muratlı'da, gece korsan yürüyüş yaparken polis 
tarafından yakalanan 7 
ÜGD  üyesindenBayram 
Umut, Şaban Çiloğlu ve KazımAyran ilk sorgularından sonra tutuklandılar. 


İSTANBUL'DA 


Yedikule ( surlarında dün saat 16.30 sıralarında 26-27 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen cesedin kalça kısmında kurşun veya şiş izine benzeyen bir „yaranın bulunduğu belirlendi 

Karaköy'de dün tetanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Atilla Erdoğmuş aynı okul öğrencisi İsmail adlı bir komando tarafından Belediye otobüsünde bıçaklanarak göğsünden ağır bir şekilde yaralandı. 

İstanbul'un Kasımpaşa semtinde bulunan Yeşil Erciyesliler Kıraathanesini basan üç komando kahvede oturanlara silahlarını çekerek "Burada Cumhuriyet gazetesi okunuyormuş bir daha görmeyelim" diyerek kahvede bulunanları tehdit ettiler. 

Öte yandan Üsküdar dan vapurla Eminönü'ne geçen bir grup Halkın Kurtuluşu taraftarı, Haydarpaşa Lisesinin yatılı bölümünün kapatılmasını kınamak için korsan gösteri yaptılar. 


Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Üsküdar İlçe Başkanı *İGD'lilerin önceki gün SDP İstanbul İl Başkanı Mehmet Alpündar ve aralarında TİKP taraftarlarının da bulunduğu beş kişiye yaptıkları saldırıyı kınayarak 'üsküdar iskele meydanında 
MHP'li faşistlerin yaptığı zorbalığı Bağlarbaşı meydanında da İGD'li Rus uşakları yapmaktadır. 
Tüm Üsküdar halkını bu bir avuç zorbaya karşı mücadeleye çağırıyoruz" dedi. 


karaborsada yine 


esmi kurun altına düştü 


«Doların Avrupa para birimleri karşısında değer kaybetmesilirayı da 


etkiliyor 


e Yaratacağı 


yankılar nedeniyle seçime kadar bir devalüasyon 


beklenmiyor 


Norveç Yerel Yönetim ve Ça: lışma Bakanı Arne Nielsen, Çalışma Bakanı Bahir Ersoy" konuğu olarak bugün Ankara'ya 


geliyor. 


Üç gün sürecek resmi ziyaret sırasında, Türkiye ve Norveç Çalışma Bakanları arasında Anka ra'da yapılacak görüşmelerde, Norveç'teki Türk işçilerinin çeşitli sorunlarının ele alınması bekleni- 


yor. 
Ele alınacak konular 


Norveç'teki Türk işçilerinin sosyal 


| güvenlik hakları ile yerel 


da bulunuyor. ssw 


ag Çalışma Bakanı į 
Bahir Ersoy” un resmi konuğu olarak 
Norveç 
Çalışma Bakanı 
Ankara” ya 


| 

| 

| 

| 

| ; 

| geliyor 
l ANKARA (ÖZEL) 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


de oy kullanmalarının sağlanması 


Dışişleri 
4 dün saat 
un resmi 


Kıbrıs 


Birleşmiş 
Kurul toplantısına katılacak olan Bakanı Gündüz 


ANKARA (ÖZEL) 


Son günlerde dünya para piyasasındaki hızlı deği şiklikler nedeniyle, Türk lirasının dolar karşısında de fer kazandığı bildiriliyor. "Tahtakale Merkez Banka sı" olarak adlandırılan karaborsada, doların fiyatı res mi kurun altına düştü. Doların karaborsada 49 TL 


dolayında işlem gördüğü belirtiliyor. 


Bu nedenle, 


dolara ilginin azaldığı, yurt dışından genellikle dolar dışındaki paraların getirildiği ifade edildi 


Ençok rağbet gören 


ise Alman markı, Alman 


markı son günlerde dolar karşısında yüzde 4,25 ora- 


nında değer kazandı 


Türk lirası da Avrupa'da genel olarak dolarla birlikle hareket ettiğinden Avrupa paraları karşısında değer 


kaybediyor. 


Uzmanlar,bu durumda Türk lirasının değerinin do- 


Á ma na öm ve rm ver e va 


BM Genel Kuru | 
Toplantısına | katılacakolan | 

ökçün | 
Washington'a | 
| 

| 


© e gitti 
ANKARA (ÖZEL) 
Milletler 


34. Genel 


Ökçün | 
11.00'de Washington'a İ 


gilmek üzere Ankara'dan ayrıldı Ökçün'ün BM Genel Kurulunda 
1 Ekim Perşembe günü konuşa 
cağı bildirildi 
Pazartesi günü BM Genel Kuru- | 


Daha önce 1 Ekim | 


lunda konuşacağı açıklanan Ök- İ çün'ün konuşmasının, aynı gün Rum Yönetimi Başkanı | 


Spiros Kipriyanu'nun da konuşması nedeniyle 


| Ekime ertelen- | 


diği öğrenildi | arasında, Dışişleri Bakanı Gündüz Ök çün, Washington'da bulunduğu | 


seçimlerleri yapacak. 


m 


A 


süre içinde çeşitli ülkelerin dışişbakanlarıyla da görüşmeler 


race amir 


Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı 


Istanbul'da bi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Ulaştırma Bakanları 
Avrupa Konferansı 
(UBAK) 8. Sempozyu- 


munda konuşan Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt. 


Kipriyanu, 


ladı 


Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansının 8, Sempozyumu dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde basladı. 


ülkemizde karayolu taşımacılığından demiryolu ve denizyolu taşımacılığı na geçilmesi gerektiğini söyledi. 

Dün, istanbul Atatürk 


BM' den 


Kıbrıs konusundaki kararlarının uygulanmasını isteyecek 


LEFKOŞE (AA) 


Kıbrıs Rum yönetimi lideri Spiros Kipriyanu, Birleşmiş Milletlerde 
Kıbrıs konusundaki ka rarların uygulanmasını sağlamaya çalışacaklarını söyledi. 


New York'a hareketinden önce Larnaka havaalanında bir demeç veren Kipriyanu Lusaka ve Havana'da alınan bu yöndeki kararların BM'de etkin olacağını ve somut önlemler alınacağını umduğunu belirtti. 


Pazarcık” ta piyasa değeri 
40 milyon olan 6 ton toz esrar 
ele geçirildi 


KAHRAMANMARAŞ 
(THA) 
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Şan-Miya köyü yakınlarında- 
ki örmanlık bölgede, 210 
çuval içersinde 6 ton toz esrar ele geçirilmiştir Yetkililer, ele geçiri 


len 6 ton toz esrarın piyasa değerinin yaklaşık 
40 milyon lira olduğunu 
bildirerek, esrarları çuvallar içinde ormana birakanların arandığını ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü belirtmişlerdir. 


Öngüt: ” Karayolu taşımacılığından, demiryolu ve denizyolu taşımacılığına geçilecek” 


Kültür Merkezinde çalışmalarına başlayan UBAK 
8, Sempozyumun açış 


konuşı 1asında Üngüt şöyle dedi: 
"Halen Türkiye'de 


yolcu taşımasının yüzde 90'ından, eşya taşımasının yüzde 70'inden fazlası, çok pahalı ve dışarı- dan ithal edilen enerjiyi kullanan karayolu taşıma sistemi ile yapılmaktadır 


"Yurdumuzda her yıl artmakta olan ulaştırma hizmelerinin bundan böyle temelde bir karayolu taşıma sistemiyle değil, yeniden yapılacak olan demiryolu ve yeniden hizmete girecek olan denizyolu servisleriyle karşılanması esası getirilmiştir. İşte bu nedenlerden ötürü 4, Beş Yıllık Planda, demiryolu ve denizyolu yatırım ları artırılır, önemli oran da bu hatların taşımacılığına yönelinirken karayolu taşımasında ancak ülkenin zorunlu gereksinmelerine yer verilmiş ve zorunlu gereksinmeler dışındaki tüm karayolu hizmetlerinin azalt...nası yoluna gidilmiştir." 


15 ülkenin ulaştırma 


bakanları ya da kemsilcilerinin katıldığı sempozyum 27 Eylülde sona erecek. 


lar karşısında yükseltilme si, diğer para birimleri karşısında ise düşürülmesi gerektiğini söylüyorlar. 
Buna karşılık, yetkililer, özellikle seçim ortamına girildiği bu günlerde hükümetin böyle bir operasyona girişemeyeceğini, buna karşı doğabile-. 
cek tepkilerin seçimleri etkilemesinden (o korkulduğunu ifade ediyorlar, 


AVRUPA'DA 
DURUM 


Avrupa'da gözlenen bu değişiklik AET ülkeleri arasında da pazarlıklara yol açtı. 

Yeni “para sistemini kabul eden Avrupa Eko nomik Topluluğu üyesi sekiz ülkenin Maliye Bakanlarıyla, Merkez Bankası Başkanları, Federal Alman markının, yeni para sistemi içinde yüzde beş oranında revalue edilmesini kararlaştırdılar, 


Yeni para sistemini kabul eden sekiz ülkenin Maliye Bakanlarıyla, Mer kez Bankası Başkanları- nın, Brüksel'de yaptıkları toplantıdan sonra yayınla nan bildiride, Federal Alman markının, Danimar- ka kronu karşısında yüzde beş, Fransız, İtalyan, Hollanda, Belçika, İrlan- 

“dave “Lüksemburg'para birimleri karşısında da yüzde iki oranında değer kaybettiği açıklandı. 

Bildiride, yeni para sistemi içinde yapılan bu düzenlemenin amacının, sistem dışında kalan Birleşik Amerika doları ve İngiliz sterlini gibi para birimlerinin istikrarını korumak olduğu belirtildi. 


İngiltere, Avrupa Ekonomik topluluğu üyesi ol masına rağmen, yeni Avrupa para sistemine dahil olmayı kabul etme mişti. 


Türkler: “AP-CHP koalisyonuyla gericilik cephesi oluşturulmak 

isteniyor” 


GÖNEN AJANSLAR 
Maden-İş Senikası Ge-Yönetim Kurulu 
Gönen'de çalışmalarına başladı. Genel Yönetim Kurulu toplantısının açılışında bir konuşma yapan Maden-İş 
Genel Başkanı Kemal 
Türkler, şöyle dedi: 
"Belli çevrelerce uzun bir süredir AP—CHP arasında bir yakınlaşma ve koalisyon oluşturulmaya çalışılıyor. Halkın yükselen savaşımını bu yolla durdurmanın hesabı yapılıyor 'Geniş tabanlı hükümet', 'güçlü hükümet' demogojileri altında işçi ve emekçilere karşı en geniş bir gericilik cephesi oluşturulmak isteniyor." 


nel 


Siyasi partilerin 
TRT” de konuşma saatleri belirlendi 


ANKARA (ÖZEL) 

14 Ekim seçimlerine 
katılacak siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının, sıralarını belirleyecek kuralar dün Yüksek Seçim Kurulunda çekildi. Çekilen kuralara göre 2 Ekim Salı günü ilk konuşmayı Türkiye Birlik Partisi, son konuşmayı ise Cu'rhuriyet Halk Partisi yapacak. 

Seçime katılacak 9 siyasi parti 2 Ekim Salı günü su sırayla konuşacak: 1.TBP, Z.MSP, 3.AP, 4. 
MHP, P, 6.SDP, 7 
TİP. 2 9 CHP 


sin. 


dan bazi örnekler. 


leden Ferhat Güllü. 


lenin kadınları: 


mür'ü yakalattırıyor. 


kesindir. 


gösterdiğinin yeni 


laşılıyor. 


kın halk mı? 


açıkça Ai 


El mi yaman, bey mi yaman? 


İstendiği kadar karanlık güçler tarafından korunsun, toprak ağaları tarafından desteklen- 


Halkı canından bezdiren eşkiyalar sonunda yine halk tarafından yakalanmaya başlanıyor! . 
İşte size Apocu eşkiyaların yakalanışların- 


Elazığ'da Aydınlık Muhabiri Hüseyin Duman'ı vuran Apocu Mahmut Aktaş. 

Hüseyin Duman'ı yaraladıktan sonra sağa sola ateş ederek kaçmaya başlıyor. Olayı gören bir işçi civarda bulunan polisleri ikaz ederek harekete geçiriyor, hep birlikte peşine düşüyorlar. Polislere de yaylım ateşi açan Mahmut Aktaş bir polisi elinden yaraladıktan sonra bir apartmanın çatı katına sığınıyor. Binanın önünde bulunan halk, Apocunun saklandığı yeri polislere gösteriyor ve yakalattırıyor. 

Mahmut Aktaş, yakalandıktan sonra Apocu olduğunu gizlemeye çalışıyor. "Şıvancıyım"' di- 


yor. 
TİKP Tunceli İl Yönetcisi Adil Turan'ı kat-Cinayetten sonra kaçmaya başlıyor. Mahal- 


“Tutun katil kaçıyor" diyerek peşine düşüyor. Katil, peşindekilere izini kaybettirerek bir mahalleye dalıyor. Burada su istemek bahanesiyle bir eve zorla giriyor. Evin kızı, mahallede katili aramakta olan halka gelerek durumu anlatıyor, "Bizim eve birisi zorla girdi, çıkmıyor" diyor. Bunun üzerine halk, jandarma ve polise haber veriyor. Ferhat Güllü burada silahıyla birlikte yakalanıyor. 

TİKP Varto İlçe Başkanı Koçak Aldemir'i yaralayan Muhsin Kömür, 

Bir lokantanın bahçesinde yemek yemekte olan Koçak Aldemir'e ateş ettikten sonra kaçmava başlıyor. Olayı gören halk, yaralı vaziyetteki Koçak Aldemir ile birlikte Apocunun peşine düşüyor. Sıkışan Muhsin Kömür önce halkın üstüne ateş açıyor, daha sonra da sıkışan başka eşkiyaların yaptığı gibi silah zoruyla bir eve giriyor. Halk evin çevresini sarıyor ve güvenlik kuvvetlerine bildirerek Muhsin Kö- 


Muhsin Kömür de ötekiler gibi Apocu olduğunu saklamaya çalışıyor. "Özgürlük Yolundanm" diyor. Ama soruşturma sonunda Apocu şeflerden Kemal Pir'in suç ortağı olduğu, Kemal Pir'in Urfa Cezaevinden kaçmasını sağlayan kişi olduğu ortaya çıkıyor. 

Ankara Tuzluçayır semtinde öldürülen Mehmet Uzun'un katilini de olay yerinde bulunan halk bir süre kovalamış, ancak elinden kaçırmıştı, Mahalle sakinleri ve görgü tanıkları daha sonra katilin yakalanabilmesi için her türlü bilgiyi güvenlik kuvvetlerine verdiler. 

Halkın eşkiyaya duyduğu bu nefretin sonunda, Apocu çetesinin de hakkından geleceği 


Nitekim Doğu ve Güneydoğu bölgesine seçim gezilerine giden gazeteci arkadaşlar, halkın Apocuların zulmünden ve diğer ayrılıkçı örgütlerin eziyetinden nasıl yaka silktiğinin ve tepki örneklerini 

Halkın tepkisi Apocular çetesinin çözülmesine yol açıyor. Her yakalanın, MHP'li katiller gibi birtakım yalanlar uydurmasından, başka grupların ismini vermesinden de bu açıkça an- 


Bu örnekleri, Apocuların üstüne gidebilmek için toprak ağalarından ve aşiret reislerinden ricada bulunanların dikkatine sunuyoruz. 

Dikkat edin bakalım. Toprak ağaları ve halüstüne sürdükleri Apocular mı yaman, 


(Aydınlık f] 


anlatıyorlar. 


İstanbul Bağımsız senatör adayı Recep Cüre Tabipler Odasında düzenlediği basın toplantısında 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


istanbul bağımsız senatör adayı Recep Cüre basın toplantısı yaptı 


YUSUF ÇELİK 


Dağıttıkları bildirilerde ve duvarlara yazdıkları yazılarda Parlamentoyu "'Burjuvazinin ahırı” ilan eden Kurtuluş grubu İstanbul'da, Antalya" da ve Samsun'da koydukları bağımsız senatör adaylarını "ahır" olarak ilan ettikleri parlementoya göndermeleri için var gücüyle çalışıyorlar. 

İstanbul Bağımsız senatör adayı Recep Cüre dün Tabipler Odasında yaptığı basın toplantısında vatandaşları Oligarşinin Reformist kanadı olan CHP'ye, Revizyonizmin ve oportünizmin temsilcisi olarak ilan ettiği TİP. TSİP, SDP ve TKP' lilerin adaylarına oy vermemeye çağırdı. 


Başsavcılık seçiminde Erdoğan ve Livanelioğlu daha şanslı 


ANKARA (ÖZEL) 

2 Ekimde emekliye 
ayrılacak olan Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Ak- doğan'dan boşalacak yer için üç adaydan Yargıtay 
8. Ceza Dniresi Başkanı Orhan Erdoğan ile Yargıtay Başkanvekili Sabri Livanelioğlu'nun daha şanslı olduğu belirtiliyor. 
16 ükimde yapılacak 
»lan Cumhuriyet Başsav- 


cılığı seçiminin üçüncü adayı ise Yargıtay 3. 
Ceza Dairesi Başkanı 


Fahrettin Kıyak. 

Yargıtay Başsavcı se- 
*imine, Yargıtay Genel urulu üyeleri katılıyor ve Başsavcılık seçimi gizli oyla yapılıyor. Ancak 
201 Yargıtay üyesinden. 
Yüksek Hakimler Kurulu üyesi olanlar oy kulla namıyor 


25 Eylül 1979 


1904-1973 


sanat * edebiyat 


Şili'yi yeniden yaratan ozan 


Gülseli inal 


1905 yıllarında Şili'nin orta bölgesinden güney bölgesi Temuco'ya babası ile göçtüğünde Neruda daha bir yaşında bile yoktur. Kendisi için esin kaynağı olacak olan bir bölgeye geldiğini sezemeyecek kadar küçüktür. Daha sonra "Doğa orada çarptı beni, sert viski içmişim gibi, On yaşında bile değildim ama,bir ozandım daha o zamandan" diyecektir Neruda, Doğaya ilk adım, tanışma, değişimler, belirgin bir doğa tutkun- 


luğu böylece başlar Neruda'da 


Temuco,Güney Amerika'nın en eski etnik grubu olan Mapuche'lerin yaşadığı yerdir Mapuçhe'ler İspanyol yayılmalarına, altın arayan İspanyol fatihlerine en fazla direnci gösteren, onları ülkelerine sokmamak için en çetin kavgayı veren kimselerdir, Bugün sayıları yarım milyonu bulan Mapuche'ler ozan Neruda'nın belleğinde hep yaşayacak 


olan bir imaj olarak kalırlar. 


Neruda ilk şiirini sekiz yaşında yazar, İlk öğretimini köyde tamamlayan ozan felsefe okumak için Santiago Üniversitesine Yazılır. Bu arada bir edebiyat dergisinde yarışma vardır. Neruda, babası nın baskısı nedeniyle bu yarışınaya gizlice katılmak istemektedir. Çek edebiyatcısı Jan Neruda' nın adını alır, On dokuz yaşında aldığı Pablo Neruda adının bu denli ölümsüz olabileceğini düşünemez bile ozan. Sıradan bir isimdir ve unutulup gidecektir,kanısına göre.. 


İlk kitabı "Akşam Alacası" 1923'de basılır. Bunu, ikinci kitabı ''Başkaldırma Tutkunu" izler, Arkasından İspanya halkının elinden düşüremeyeceği "Yirmi Aşk Şiiri ve Bir Umutsuz Türkü" gelir 

1927'de Uzak Doğu ülkelerinden biri olan Birmanya'nın başkenti Rangoon'a konsolos olarak atanır.Hindiçini yarımadasını, Uzak Doğu ülkelerinin hemen hepsini dolaşır. Altıncı kitabı "Dünya Vatandaşı"'nı Rangoon'da yazar. Doğuda iki din tanır ozan. Budizm ve Müslümanlık, Doğunun mistik havasını, durgunluğunu sezgileriyle hep geri çevirmiştir. Uzak Doğuda yaşayan halkların geriliğinin nedenleri çok basittir ona göre. Mihracelerin akıl almaz servetleri yanı sıra halkın korkunç yoksulluğunu, İngiliz zerafetinin, inceliği- nin arkasındaki yozlaşmakta olan İngiliz sömürgeciliğini görür. 


O yıllarda gerçekte içe kapanık, roman tik ve dünya görüşü olarak bir agnostik (bilinemezci) olan Neruda, Doğuda kaldığı yıllarda sürekli yazar." Rangoon'da günün belli bir saatinde turuncu renkli, görkemli bir sel kaplıyordu sokakları"' diyerek Budist rahiplerin hiç çalışmadan, hiç bir şey üretmeden dini alet ederek yerli halktan yiyecek toplamalarını anlatacaktır. 


En ünlü kitaplarından biri olan "Yeryü zü Konuğu"' 1933 yılında yayımlanır, Bu kitabının ardından Neruda İspanya'ya gidecek ve oradaki konsolosluk görevine başlayacaktır. Barselona kentinde F. Garcia Lorca ile sonsuza dek sürecek olan dostluğu oluşur, 1935'de Madrit'te "'Çicekler Evine"' yerleşir. Artık Cumhuriyetçi yazarlarla birliktedir ve uzun edebiyat tartışmalarına dalmıştır. ''Şiirin Yeşil Atı " adlı edebiyat dergisini çıkarır. 


1936'da (ispanya İç Savaşı başlar. Sıcak ağustos günlerinin birinde arkadaşı Lorca vurulur. 


1937'de İspanya'dan ayrılıp Fransa'ya geçer. Cumhuriyetçilere yardım için Paris'te,İspanya-Amerika grubunu kurar. Ay rıca "Dünya Ozanları İspanya Halkını Savunuyor" dergisini yayımlar. 1938'de Şili" ye dönen Neruda'yı yeni bir görev beklemektedir, Şili Cumhurbaşkanı olan Pedro Aguirre Cerda, Neruda'yı Paris'te bulunan mültecilerinin Şili'ye göçünü gerçekleştirmek için yeniden Paris'e yollar, İki bini aşkın yol Cumhuriyetçisi 1939 sonlarında Winnipeg'in güvertesinde Fransa' dan ayrılır. 


"Yüreğimdeki İspanya” 


İspanya İç Savaşı Neruda'yı yeni bir kitabın yazılmasına iter. ''Yüreğimdeki İspanya", İspanyaİç Savaşının acımasız yan ları halkın çektiği onulmaz acılar, açlık, sefalet ve ölüm, Neruda'nın dünyaya bakışını önemli ölçüde etkiler, ''Marksizm, o yıllarda faşizme karşı tek savaş silahıydı. 
Marksizm, yaşamın anlamına ciddi olarak varmaya çalışan biricik sistem gibi gözükmüştü bana" diyor ozan. İspanya İç Savaşını desteklemek, Cumhuriyetçilerin yanında yer almak için çeşitli ülkelerin gönüllülerinden kurulan "Uluslararası Kurtuluş Birliği'nin Madrit'e girişini şöyle dile getirir ozan: 


Arkadaşlar! Sonra/Sizleri gördüm /Şim- di bile parıldar gözbebeklerim/ Kastil'in soylu alnına yaraşan sisli bir sabah boyuncal, sessiz, vakur ve ciddi/ Gün doğumun- da bir çan gibiydiniz/ Ağır başlı ve mavi gözlerinizle uzaklardan geliyordunuz /Yur- dunuzdan, yitik ülkelerinizden, düşleriniz- den/ Yanık bir sevimlilik ve silahlarınızla geldiniz/ İspanya'nın bu kentini savunmak için/ Bukentte tutuklanmış özgürlük/ düşüp hayvanlara yem olabilir/ Yazsın adınızı ve acı savaşınızı/ Yıldızlar, buğday başları Kastil'in ve evrenin/ Yazsın kırmızı bir karaağaç gibi güçlü ve topraktan zaferinizi. .(Enver Gökçe çevirisi). 

İkinci Dünya Savaşından sonra Şili'de demokrasi rüzgarları esmeye başlar. Neruda'nın arkadaşı Videla, başkanlığa adaylığını koymuştur. Toprak Reformu yapılacak, işçi hakları korunup onların gelecekleri güvence altına alınacaktır. 


Neruda sürgünde 


Seçimler sonucu Videla başkar., Neruda ise senatördür. Başkanlık koltuğuna oturan Videla verdiği sözlerin hiç birini tutmaz. Tam bir diktatörlük kurar. Neruda,polis devleti kuran Videla ile savaşma- ya başlar, Yakın arkadaşı Videla, kendisi- 


“Şili hey, 

Uzun taç yaprağı seni: Denizden, şaraptan ve kardan! 
kavuşmamız ne zaman, 

Oy ne zaman, ne zaman? 


Siyah-beyaz, köpük kurdeleni, Belime takacaksın o günde Ben de, 

Şiirimi yakıp yandıracağım senin toprağmın, üstünde." 


ni sürekli rahatsız eden ve görüşlerine aykırı düşen Neruda'yı ülkeden sürer. Ozan Şili'yi at üstünde aşarak terkeder. 

Sürgün yılları vatan özlemi dolu şiirleri beraberinde getirir. Sürgünü izleyen yıllarda "Genel Şarkı" basılır. Bu arada aynı kitabın kaçak baskısı Şili'de yapılır. Bir süre sonra kendisi hakkında kovuşturma- nın durdurulmasıyla birlikte ozan Şili'ye döner, Ve kitaplar birbirini izler o siralar. 
“Temel Övgüler", "Taşkın Dalga, "Deniz Yolculukları ve Dönüşler"' arka arkaya yayımlanır. "Şili Taşları” "Tören Şarkıları" gelir ardından. 1964'de ünlü kitabı ''Kara Ada Defteri" ve ''Joaguim Murueta'nın Göz Kamaştıran Hayatı ve Ölümü"' yayım lanır, 


Doğada gizli duran şiir 


Neruda, eserlerinde, doğada gizli duran Şiiri keşfeder ve onu sağduyu ve aklıyla ortaya çıkarır. En büyük esin kaynağı doğadır. Güney Amerika'nın coşkun akan ırmaklarını, karanlık, tabanı yosun kaplı ormanlarını, pampaları, yanardağları ve sağnak yağmurlarını, iguanaları, her türlü bitkiyi yaşatır şiirinde. 


Perihan Balcı'nın 
"Mimari Miras 
Savurganlığı” 

sergisi sürüyor 


Perihan Balcı'nın Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açtığı ''Mimari 


Miras Savurganlığı" konulu fotoğraf sergisi devam ediyor. 


Geleneksel Türk mimarisinin korunmasına hizmet etmek amacını taşıyan sergi, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı tarafından da ziyaret edildi. Kışlalı, sergide ortaya konan Türk mimarisinin acı gerçekleri karşısında yasal önlemler alınacağını belirtti, Sanatçı Balcı,soruna resmi yetkililerin daha geniş ilgi göstermesi gerektiğini savunuyor. 


"Mimari Mıras Savurganlığı" sergisi 
27 Eylül Perşembe akşamı kapanacak. 


Bir dünya yorumudur Neruda'nın şiiri. 
Evrensel olanı kucaklamış, Şili'nin bir destanını yazmıştır. Güney Amerika'nın gizemli karanlık ormanlarını, vahşi kıyıları döven okyanus dalgalarını, üzüm bahçelerini, maden ocaklarını biz hep Neruda' nın büyülenmiş bilinci ile izleriz. Dünya- nın. güzelliklerini, çeşitliliğini özümleyen bir bilinçtir bu. 


En son yayımlanan kitaplardan biri olan "Kara Ada Defteri" kendi yaşamının bir dökümü gibidir. "Yağmurun Doğduğu Yer", adeta ozanın doğuşunu dile getirir. 
Üvey annesi, babası, ilk aşkları, doğayı ilk yorumlayış, duyguların ilk biçimlenişi bir çiçek gibi açılır önümüze, Yıllar sonra ozan,coşkun yaşamının bir dökümünü yapmaktadır bu kitapta, Kitabın "Labirentte Ay" bölümünde ilk evren yorumları, dünyayı kavramaya çalışma döneminin ürünleri olarak görülebilir. Kızgınlıklar, anlık yaşam yorumları, sevinçler, küskünlükler, düşler, kitabın '"'EleştiriciSonat''bölümünde yer alır. "Acımaz Ateş" ise Ispanya İç Savaşının sözcüklerle bir dökümüdür adeta, 


Coşkun bir yazın adamı olan Neruda, yaşamı boyunca bir kez olsun yarattığı şeyin gururunu kendisinde taşımamış bir kişiliğe sahiptir, Ürünlerini çoktan aşmış biridir o. Bunlarla birlikte edebiyatta okulların varlığına kesin olarak inanmaz Ürünlerin üstüne yapıştırılan yaftalara,adlandırmalara hiç aldırmaz. "Esas olan hayatın her anında gerçekten duyduğumuz şeyi yazmaktır" diyen Neruda, ürünleri- nin bir ödeşmesini yapmadığı gibi onları başkalarının yorumuna bırakmış, sürekli savunmasını yapmamıştır 


1936'da İspanya İç Savaşı sırasında tanık olduğu faşizm ve uzaktan yaşadığı İkinci Dünya Savaşının vahşeti, Hitler sadizmi, Neruda'yı faşizme karşı şiir yazmaya itmişti. Faşizmi yeren ve eleştiren şiirlerinden ötürü 1953'de "Uluslararası Lenin Barış Ödülü'nü aldı. Arkasından 1971'de Nobel Edebiyat ödülü geldi. Tüm bu ödüllendirmelerden sonra kuşkusuz ki en büyük ödül onun için yurdunun, halkının bağımsızlık içinde yaşayışı olacaktı. Ölümüne yakın sevgili yurdu Şili'nin faşist Pinochet çizmesi altında ezileceğini hiç bir zaman kestiremeyecekti. 1973 Eylülünde Şili, Amerikancı Pinochet darbesiyle yerle bir olacaktı. Çok geçmeden Neruda zaten hasta olan yatağında böylesine onulmaz bir acıyla yaşama gözlerini kapayacaktı. 


Neruda'nın şiirleri tim dünya nesnelerinin, çirkinliğin, kabalığın işlendiği, Şiirleştiği bir dünyadır. Moderistlerin işlediği gerçek nesnelerden damıtılmış bir şiir değil de elle tutulur nesnelerin dünyasını sermiştir gözler önüne, "'Saf olmayan şiir,', tüm nesnelerin, tüm duyguların işlenebilirliğini Neruda'nın elinde gerçekleştirir. Batı şiirine arkasını dönüp kendi ülkesinin şiirini yaratmıştır ozan, Güney Amerikalı yazar Julio Cortazar şöyle diyor onun için:"Havvadan sonra yarı tanrının ortaya çıkışıydı bu. Kıtanın sözcüklerle yaradılışına tanık oluyorduk şimdi. 
Küstah olmadan, fildişi kulelerimizi yüzümüze çarpmadan, Neruda; gözlerimizin önüne belirli bir bilinç eyleminin kapılarını ardına dek açtı. Onun yoluna artık böylesine girdikten sonra'yeniden rahatça Rilke ve Mallarme okuyabiliriz ama artık Giiney Amerikalı olduğumuzu yadsımaya kalkışamayız"' 


Pakistan Halk 
Dansları Topluluğu ülkemize geldi 


Pakistan Halk Dansları Topluluğu, Ankara, Konya ve İstanbul'da gösteriler vermek üzere dün ülkemize geldi. 


Pakistan'ın çeşitli yörelerinin kültür zenginliklerini oyunlarında yansıtan topluluk, ülkemizdeki gösterilerinde, Patan kabilesi KHATTAK dansı, Pencap bölgesinin LUDDİ ve BHANGRA dansı, Sind vadisinin JHUMER ve MO-HENJORDABO dandarı, Belucistan'ın İEVA dansı ile Pakistan'ın dağlık kuzey yörelerinin HUNZA ve KAFİRİS-TAN danslarını sergileyecek. Pakistan' ın ünlü dansçı ve ezgicilerinden oluşan ve 24 kişilik bir kadroya sahip olan topluluğun repertuarında bazı halk ezgileri de yer alıyor. 


Pakistan Halk Dansları Topluluğu ilk gösterisini bu akşam Ankara Büyük Tiyatro'da sunacak. Topluluk, gösterilerini 26 Eylül'de Konya Açıkhava Tiyatrosunda, 28 Eylül'de de İstanbul Harbiye Şehir Tiyatrosunda tekrarlayacak. 


Trabzon 
Sinematek 
Derneği 

yeni mevsimi açtı 


Trabzon Sinematek Derneğinin, yeni mevsim çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağı açıklandı. Derneğin başkanı Emin Kesmer, basına yaptığı açıklamada özetle şunları belirtti: 

"Piyasayı seks ve avantür filmlerinin kapladığı şu günlerde yeni bir umut ışığı olarak derneğimiz faaliyetlerine başlamıştır. Sanata yoğun ilginin olduğu kentimizde sinema alanında bir kuruluşun olmayışı büyük eksiklikti. Bu boşluğu sanatsever halkımızın yardım ve desteğiyle dolduracağız. Sinematek önümüzdeki günlerde gösterilerine başlayacaktır." 


Olaylı ve futbolsuz 


Faftanın notları 


bir hafta yaşadık 


| sadece adı vardı... 


N 


Profesyonel anlayışın özelliklerindendir, rakibi 

yenmek için her türlü saha içi ve saha dışı yöntemleri uygulamak. Bu yüzden zaman zaman ya futbolcular birbirlerine girerler, ya tribünlerden taş yağar, ya da maçın hakemi ile, antrenörü tar. 
taklanırlar. 


İşte, Türkiye 1.liginde böylesine bir haftayı geride bıraktık. Futbolcuların başına atılan taşlar, antrenörlerin tartaklanması, hakemlere karşı çirkin davranışlar yapılması ...Futbol olarak da bir şey yoktu ligde. 


Galatasaray - Gaziantepspor maçında Galatasaray bütün hatlarıyla döküldü denilebilir. Ne attıkları paslar yerine varıyor,ne de şutlar... Verkaçlar doğru dürüst yapılmıyor, tesadüfen oluşan fırsatlar ise beceriksizlik yüzünden değerlendirilemiyordu. Kısacası bu hafta da Galatasaray oturmamış bir takım havasını koruyordu. 


Galatasaray'ın ligdeki bu kötü durumunun cezasını ise Coşkun Özarı çekti. Maç sırasında "özarı istifa" şeklindeki aleyhte tezahürat maç sonunda Özarı'nın tartaklanması gibi en üç nok talara vardı. Bu kâdar baskı karşısında ise Özarı kendisi açısından daha 


Amatör Milli Futbol Takımımız, 


© Fenerbahçe” nin Göztepe karşısında 


N © Kayserispor-Zonguldakspor maçında seyirciler uzun süre stadyumun çevresini 


K kuşattılar Hakem Celal Türk soyunma odasında mahsur kaldı 


iyi olacağını düşünerek 


istifa ettiğini açıkladı. 
Galatasaray maçıyla başlayan olaylar Trab- 


zonspor-Rizespor maçında daha cüretkar bir bi 

çime büründü. İlk yarıda tribünlerden atılan bir taş Rizesporlu Hüsnü'nün başına geldi. Kafası yarılan Hüsnü saha dışında tedavi edildi. Ancak, şövalyelere taş çıkartırcasına sert bir şekilde geçen maçta iş bu kadarla kalmadı. Bu defa Şenol kafasına aldığı bir taşla yaralandı. Maçın hakemi, gelişen olay üzerine maçı 10 dakika tatiletti. 


Maçın Hakemi Ta rul Dilek, Rize Valisi met Metin, Trabzonspor 


Başkanı Şamil Ekinci, Rizespor Başkanı Nuri Akbulut, bazı Rize ve, 


Trabzonlu parlamenterler den olay çıkmayacağına ilişkin güvence aldıktan sonra maçı devam ettir- di. Son 3 dakika bu şartlar altında oynandı. 


Bir diğer olaylı maç ise, Kayserispor ~ Zonguldakspor maçıydı. Bu maçta çok kötü bir yönetim ortaya koyan Hakem, Celal Türk, Kayserispor'un kazandığı hak lı pozisyonları, Zonguldakspor lehine değerlendirince, maçtan sonra olaylar patlak verdi. Seyirciler uzun süre stadyumun çevresini kuşattı, 
Celal Türk, soyunma o- 


Cezayir karşısında birincilik arayacak 


Necmi Akkoyun altın madalya için döğüşecek 


T 


\ noktaya vardı 


Göztepe maçında 
Fenerbahçe Teknik 
Direktörü Şükrü Ersoy oturduğu yerde 'hop kalktı hop oturdu" futbolcularına seslendi 


© Kaleci Şenol” un başına taş | İ atılarak yaralanması üzerine X maç bir süre tatil edildi 


N© Galatasaray” daki uzursuzluk,Gaziantep maçından sonra Özarı” nın istifa etmesiyle daha kritik bir 


durdu... 


dasında uzun süre mahsur kaldı. Bu arada seyircilerle güvenlik kuvvetleri arasında yer yer çatışmalar meydana geldi, 

birçok seyirci dipçiklerle yaralanırken, bir o kadarı da gözaltına alındı. . 


. o Orduspor-Beşiktaş 

maçında ise baskılı oynayan taraf ev sahibi Orduspor'du. Ancak Beşiktaş, fırsatları iyi değerlendirerek, Orduspor'un 


golcü elemanı Arif'i markaja alarak maçı kazanmasını bildi . Ancak maçtan sonra hakemler aleyhinde yapılan çirkin tezahürat, giderek maçların daha kötü bir ortam içinde oynanacağını işaret ediyordu. 
Fenerbahçe ise, Göztepe karşısında kelime- 
nin tam anlamıyla, 10 
dakikalık bir futbol oy nadı. Nitekim, maçın henüz ikinci dakika- 


Trabzonspor Kulübü Başkanı 


Ekinci: 


Olayların sorumlusu 
Kokal Mataracı’ dır 


TRABZON 

Trabzonspor Kulüp Başkanı Şamil Ekinci, Rize'de meydana gelen ve Hüsnü ile Şenol'un yaralanmalarına yol açan olaylarla ilgili olarak, Gümrük ve Tekel Bakanı Mataraa nın kardeşi M>taracı'yı suçlayarak "Birkaç Rizeporlunun dawanışını tüm Rizelilere mal etmek mümkün değildir. 
Rize'de bulunduğumuz süre. içinde, Rizesporlular gerekli ilgi ve sıcaklığı göstermişlerdir. özellikle Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay 


Tuncay 
Kokal 


ui 
AKH, 
OKUNUR | 


© Sermet Timurlenk 800 metre finalinde koşacak 


SPLİT 

Akdeniz Oyunlarına bugün yapılan yarışmalarla devamı edildi. 

ATLETİZM 

Katıldığı tüm yarışmalarda Akdeniz Oyunları rekoru kıran 200 
metre Dünya rekortmeni İtalyan Pietro Mennea dün de 100 metrede erkekler finalinde 10,22 ile Oyunlar rekorunu kırdı. Bu yarışmada ikinciliği yine İtalyan Lazzer aldı. 

Önceki gün serisinde ikinci gelerek finale kalan Atletimiz Sermet Timurlenk bu gece saat 18.20'de 800 metre finalinde koşacak. 


FUTBOL 

Tunus'u 1-0 yenip, 
Fransa ile 1-1 berabere kalan Amatör Milli Takımımız bu gün 17.30" 
da Cezayir ile karşılaşacak, Grubunda liderliğe yükselen Amatörlerimiz Cezayir'e yenilmezse birinci olacak, Galibiyet veya beraberlik aldığı taktirde grup birincisi olacak millilerimiz diğer grubun ikincisi ile karşılaşacak. Diğer grupta lider; rakiplerine devamlı üstünlük sağlayan Yugoslavya bulunuyor. 


JUDO 

60 kiloda mücadele 
veren Judocumuz Ahmet Özdemir, rakibi 
Fransız sakatlığı nedeniyle mindere çıkmayınca kilosunda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 

Ahmet Özdemir, İtalyan rakibi Marrini'ye sayı ile yenilip Faslı Zami'yi sayı ile yenmişti. 

Açık sıklette ki Judocumuz Kamil Korucu ise dün akşam Yugoslav Dralle ile yaptığı karşılaşmayı sayı ile kaybedince üçüncülük şansını yitirdi. 

BOKS 

Boksta finale kalan tek boksörümüz Necmi 
Akkoyun bu akşam Tunuslu rakibi Lütfü-Belkir ile karşılaşacak. Önceki gün Cezayirli rakibi Boksinayı hakem kararı ile yenen Akkoyunun rakibi, çok genç ve tecrübesiz olmasına rağmen oldukça kondüsyonlu, Seyircinin de sempatisini toplayan 
Lütfü Belkir'in altın şansı daha fazla. Maç bu akşam saat 22.00'de yapılacak. 

Bu akşam yapılacak finallerde en çok Yugoslav boksörler yer a- 


lacak. Finallerde Yugoslavya'nın 8, Mısır'ın 4, İtalya ve Fransa'nın üer ve Türkiye, Tunus, panya, Cezayir'in de birer boksörleri bulunuyor. HALTER 

Madalya len miz dallardan halterde yarışmalar bugün başlı- ` yor. 

52 ve 56 kilolarda 
bugün başlayacak yarışmalarda: Millilerimizden Mehmet Altın 
ve Rahim Kurtuluş 56 
kiloda yarışacaklar. 

Öte yandan Akdeniz 
Oyunları Tertip Komitesi, ilk üçe madalya verme önerisini geri çevirdi ve yine şimdiye kadar olduğu gibi kilosunda birinci gelenlere madalya verilecek. 

BASKETBOL 

Derece şansını yitiren Milli Basketbolcularımız dün akşamda Mısır ile yaptıkları karşılaşmayı 77-76 kaybettiler. Millilerimiz bu akşamda Tunus ile karşı- 
'laşacaklar 

SUTOPU 

Sutopu karşılaşmaları dün başladı. İlk gün karşılaşmalarında Millilerimiz İspanya'ya 18-7 yenildiler. Millilerimiz bugün de 22.30'da Mısır ile karşılaşacaklar. 


Kendi içinde bu sene büyük aşama kaydeden Sutopucularımız İspanya'ya 18-7 yenlidiler, Bu akşam Mısır ile karşılaşacak olan sutopucularımız 


Mataracı'nın kardeşi Kokal Mataracı'nın kışkırtmalarına kapılmayan Rizellleri kutlarm. , , İki kardeş kulüp ara sındaki dostluk devam etmek tedir, Her şeye rağmen bu dostluğu kirrsenin bozmaya gücü yetmeyecektir *' dedi, 

Bu arada Rize Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesn- de tedavi görmekte olan Trabzonspor kalecisi Senol, kendisine yaşslan saldırıyla ilgili olarak "Bu tür olaylar fut bolzuların kaderinde vardır. 
Bir kişinin yaptığı hatayı Rizespor camiasına mal etmek hatalı olur. , ." dedi, 

Öte yandan Trabzonpor yönetim kurulu üyesi Utku Bozoğlu, olayların "üç büyük" kulübün şampiyonluğu tekellerine almak için yarattıkları bir zemin olarak değer lendirerek, Şunları söyledi: "Karşlaşmak için gittiğimiz Rize'de büyük dostluk ve kardeşlik gördük, bu durum maç sırasında da devam etti, Ancak kalecimiz Şeroi'un başından yaralanmasıyla birlikte, olaylar patlak verdi. 
Böylece İstanbul Kulüpleri- nin Anadolu Kulüplerini parcaamak ve şampiyonluğu tekrar İstanbul'un tekeline almak için tezgahlamak iste 


dikleri oyuna zemin hazırla- 


dı. .. Ancak, olayları Rizespor taraftarlannamal etmek istemiyoruz," 


sında Selçuk, Fenerbah- 


Çe'yi 1-0 öne geçirirken, geri kalan 80 dakikada, sahada dolaşıp durdu. Deyim yerindeyse, Fenerhahçe, 1-0'lık avantajın üzerine yattı. Göztepe ise, gol aradıysa da, etkili olamadı... 


Kuşkusuz savaş alanına dönen bu güzel sahalarda, güzel bir futbol oynanmasını beklemek, hayalden öteye gitmez.. 


Kısaca, futbolsuz, çirkin ve olaylı bir haftayı geride bıraktık... 


Rizespor 
Kulübü Başkanı 


Akbulut: 


Tribünlere çıkıp sapan toplamamızı bizden kimse isteyemez 


RİZE 

Rizespor kulüp Başkanı Nuri Akbulut, Trabzonsporlu Şenol ve Hüsnü'nün yaralanmasına dek varan olayları kınayarak "'Olaylardan büyük üzüntü duyduk, Ben ve yönetici arkadaşlarım, Trabzonspor kafilesi şehri terk edene kadar elimiz- den geleni yaptık. Ancak hakemin haksız tutumları seyircileri çileden çıkarmaya yetmiştir... Ancak Trabzonspor-Rizespor dostluğunu kimse bozamaz. Bu tür olaylar Türkiye'nin her yerinde meydana gelebilir, Tribün lere çıkıp, sapan toplama mızı bizden kimse isteyemez .." dedi. 


Futbol Federasyonu Başkanı 


Cemal 


Saltık: 


Yönetmelik uygulanacaktır 


ANKARA 
Futbol Federasyonu 
Başkanı Cemal Saltık, 


Kayseri ve Rize'de meydana gelen olaylara ilişkin, kesin bir açıklama yapmayacağını belirterek hakem ve gözlemci raporlarından sonra vöne.menliğin uygulanacağını ifade etti. Saltık, "Rize ve Kayseri'deki olaylar sporumuz adına üzücüdür. 

Defalarca futbolcu, yö- 


netici ve teknik adamları uyarmış, dikkatli olmalarını istemiştik. Spor sahalarında anarşi yaratmak isteyenler, hüsrana uğrayacaklardır. . . Maçlar atılan gollerle, güzel futbol oynayarak kazanı- 
Lr, zor kullanarak, bir takım tehditlerle hiç bir yere varılamaz... Hakem ve gözlemci raporların- dan sonra, yönetmenliğin gerektirdiği işlemler uygulanacaktır "dedi. 


4 
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E, 


Karagümrük- Anadoluhisarı maçında olaylar çıktı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul 1. Amatör küme F grubunda şampi yonluk mücadelesi veren Anadoluhisarı ile Karagümrük, geçtiğimiz hafta Vefa Stadyumumda karşı karşıya geldi. Anadolu hisarı'nın 2-1 galip geldiği karşılaşmada, seyirciler arasında sık sık olay- 


.lar meydana geldi. Bir 


grup Karagümrük seyircisi Anadoluhisarı taraftarlarına demir çubuklarla (o saldırdı, o Güvenlik kuvvetleri olaya müdaha- 


le ederek, saldırganları "yaka-paça"' karakola götürürken, bütün maç boyunca çok kötü bir yönetim gösteren hakemlerle futbolcular arasında sık sık tartışmalar meydana geldi. . Maçtan sonru ortaya çıkabilecek tatsız olaylar, Karagümrük idarecileri ve bir kısım fut bolcular tarafından önlen di, maçın bitiş düdüğü ile birlikte de her iki takımın futbolevları, dostluğa yaraşır bir biçimde sahayı terk ettiler... 


25 Eylül 1979 


"Yurtdışındaki dernekleri MHP yönetiyor” 


HABER MERKEZİ 

MHP Genel Başkanı 
Alparslan Türkeş'in, yurtdışındaki yan kuruluşlarına gönderdiği mektupla, Anayasa Mahkemesine yalan beyanda bulunduğunun o belgelenmesinin yankıları sürerken, Al man İçişleri Bakanlığının daha önce ''Almanya' daki sağcı dernekleri MHP'nin (o yönettiğine" 
dair raporu da gündeme 


ES Temmuz 1979 
günü gazetemiz tarafından açıklanan Federal Almanya İçişleri Bakanlığina bağlı Anayasayı , Koruma Örgütü tarafindân hazırlanan raporda, 1978'de Türkiye'de hükümetin değişmesinden sonra MHP ve onun etkisindeki örgütlerin Batı Almanya' 
da aktif faaliyetlere giriştikleri ve bırçok terör olayı yarattıkları belirtilivor. 

Raporda MHP ile ilgili olarak şunlar söyleniyor: 

"Almanya'daki aşırı sağ görüşlü kişilerin sayılarının artması, ADÜTDE' 
nin (Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu) çeşitli dernekleri birleştirmesi sonucu oldu. Bu dernekler aşırı milliyetçi MHP tarafından kuruldu. 

"Türkiye'deki (o hükümetin değişmesinden sonra MHP ve onun etkisinde olan örgütler, Batı Almanya'da parti çizgisi etrafında daha aktif faaliyetlere giriştiler. Türkeş'in, 27 Nisan, 4 Mayıs ve 28-29 Ekim 1978'de Almanya'ya gelmesinden sonra gizli ve açık birçok toplantılar yapılarak buradaki faaliyetler hızlandırıldı. Türkeş ve diğer parti ileri gelenleri çeşitli dernekleri birleştirerek 18 Haziran 1978' 
de ADÜTDF'yi kurdurdular. Bu Örgüte MHP 


18.25 HABERLER 
18.30 ATLETİZM 


20.30 HABERLER 


yanlısı 100 demek katıldı. 

"Bu milliyetçi Türklerin evlerine yapılan baskınlarda yaralayıcı ve vurucu silahlar bulundu" 

Bilindiği gibi 1976 yılında, MHP'nin Almanya'da teşkilatlandığının belgelenmesi üzerine 
Anayasa Mahkemesi, 
MHP'nin bu faaliyetini durdurmasını, aksi halde kapatılacağını bildirdi. 

MHP bu karar üzerine teşkilatlarını kapattığını bildirmişti. Türkeş'in dün gazetemizde açıklanan yurtdışındaki teşkilatlarına gönderdiği mektubunda, "Alman makamlannın dikkatini çekmemek için parti çalışmalarının dernek çalışması gibi gösterilmesini" isteme 

sonra, Alman İçişleri Bakanlığının raporu da MHP'nin Anayasa Mahkemesine yalan beyanda bulunduğunu bir kere daha belgeledi. 

MHP VE 
ALMANYA'DAKİ 
FEDERASYON 

Anayasa Mahkemesi- nin kararından sonra 
MHP teşkilatının yerini alan ADÜTDF'nin kurucuları arasında eski 
MHP kurucuları da yer alıyor. 9 Nisan 1973 yılında kurulan MHP'nin kurucuları arasında yer alan Necati Uygur halen ADÜTDF'nin Denetim 
Kurulu üyesi. Daha önce “MHP'de, Yönetim Kurulu üyeliği yapan Necati Özen de kurucular arasında, Halen ADÜTDF' 
nin Danışmanlar Kurulu üyesi ve basınla ilişkiler sorumlusu. 

ADÜTDF'nin a: 
Kongresinde, Divan Başkanlığını, Oo Avrupa'daki MHP faaliyetinin müfettişi ve halen Hergün gazetesinin Genel Yönetmeni olanEnver Altaylı yapmist. Kongreye MHP 


21.15 TÜRK SANAT MÜZİĞİ 


(Güzide Kasacı) 


21.55 BOKS 


(Akdeniz Oyunlarından naklen yayın) 


01.00 KAPANIŞ 


Son haberler, boks naklen yayını sırasında veri- 


lecek. 


TRT 1 


05.00 Açılış,Program ve 
Kısa Haberler 
05,05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 
06.00 Kısa Haberler 
06.02 Günaydin 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 
09.00 Kısa Haberler 
09.02 Türküler Geçidi 
09.20 Dilden Dile 
10.00 Kısa Haberler 
10.01 Arkası Yarın 
11,05 Şarkilar 
11.20 Türküler Geçidi 
11.40 Hafif Müzik 
12.10 Öğle Üzeri 
13.00 MABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
14.32 Güfteler ve Söyle dikleri 
15.00 Kısa Haberler 
15.2U şarkılar 
15.40 Hafif Müzik 


TRT-2 


08.00 Açılış ve program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

09.30 Sabah Konseri 

10.00 K.Şarman.Y.Kip'ten Şarkılar 

10.30 Kadın Sanatçılarımız 

11.00 Türküler ve Oyun Havalari 

11.30 Şarkılar 

12.00 Dünya Foiklorundan 

12.20 Şarkılar ve Saz Eserleri 

12.45 Bir Pinar ki 

13.00 HABERLER 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

13.30 Olayların Içinden 

14.00 Mikrofonda Halk 
Müziği 

14,30 Konser Saati 

15,00 Şarkılar ve Saz Eserleri 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 
09.30 Barok Müzik 
-09.30 Hafif Müzik 

10.00 Çeşitli Sololar 
10.30 Ülkeler ve Müzikleri 11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 
12.03 İngilizce Haberler .12.06 Fransızca Haberler 12.09 Sizin İçin Seçtiklerimiz 

13.00 Konser Saati 

14.30 Caz Müziği 

15,00 Günün Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi ve' 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


17.00 Kısa Haberler 
17.02 Akşama Doğru 
18.00 Kısa Haberler 
18.01 Hafif Müzik 
19.00 HABERLER 
20.02 Çocuklar İçin 
On Dakika 
20.12 Oyun Havaları 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Türküler Geçidi 
21.00 Kısa Haberler 
21.02 Şarkılar 
21.30 Stüdyo Sizin 
22.00 Kısa Haberler 
22.02 Şarkılar 
22.22 Türküler 
22.35 Çeşitli Müzik 
23.00 HABERLER 
23.40 Türküler ve Oyun Havaları 
24.00 Kısa Haberler 
00.02 Gece Konseri 
01.00 Program ve rapanış 01.05 Gece Yarısı 


15.30 Türküler ve Oyun Havaları 

16.00 Hafif Müzik 

16.20 Arkası Yarın 

16.40 Hafif Müzik 

16.45 Ses Ustaları 

17.45 Yurttan Sesler Erkekler Topluluğu 

19.00 HABERLER 

19.30 Hafif Müzik 

19.45 Türküler 

20.30 Küçük Konser 

21.00 Hafif Müzik 

21.30 Türküler 

22.30 Solistlerden Şarkılar 

23.30 HABERLER 

23.35 Saz Eserleri ve 
Saz Soloları 

23.55 Program ve kapaniş 


17.90 Türkçe Haberler 
17.03 İngilizce Haberler 17.06 Fransızca Haberler 17.09 Gencler İçin 

18.00 Stüdyo FM 

19.00 Akşam Konseri 
20.00 Müzik Sözlüğü 
20.30 Caz Müziği 

21.00 Açık Oturum 
22.00 Türkçe Haberler 
22.03 İngilizce Haberler 22.06 Fransızca Haberler 22.09 Gecenin Getirdikleri 23.00 Salı Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK 


Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Genel Başkan Yardımcısı 
Agah Oktay Güner de katılmıştı. 

ADÜTDF'nin bu faaliyetleri ve Türkeş'in mektubunda”kapattık'demesine rağmen hâlâ 
“MHP Almanya Yürütme 
Kurulu" diye hitapta bulunması ve mektuptaki açık ifadeler MHP'nin Almanya'daki faaliyetlerini bu federasyonun arkasına gizlenerek sürdürdüğünü gösteriyor. 

ADÜTDE adına Genel 
Başxan Lokman Kondakçı imzasıyla yayınlanan bir tamimde "Türkiye' 
de dava uğruna mağdur olmuş ülküdaşlarımız ve ailelerine yardım maksadıyla"' ÜGD Genel Muhasibi adına, Almanya'da bir bankada hesap açıldığı bildiriliyor. Toplanan paraların bu hesaba yatırılması isteniyor. Bu hesaplarda toplanan paraların daha sonra Türkiye ye, MHP'ye aktarıldığı bildiriliyor. 

MHP'li federasyonun yılık gelirinin 80 bin merk civarında olduğu ancak kasasında ve bankada 400 marktan fazla para bulunmadığı, geriye kalanların Türkiye'ye gönderildiği sövlenivor. 


Türkeş'in dün yayınladığımız mektubunda işbirliği yapılmasını istediği NDP (Alman Milliyetçi Partisi) gibi Nazi taraftarı partiden başka 
ANS (Nasyonal Sosyalist Hareket Cephesi) adlı faşist bir grupla da ilişkili olduğu ortaya çıktı. 

ANS Başkanı Micheal 
Kühnen Hamburg'da yayınlanan Altonaer Ec 
ho gazetesine Mart 1978 
içinde verdiği bir demeçte, "Bozkurtların yurt içi ve yurt dışı örgütleri ile ilişkilerimiz var. Biz onları tanıyor ve dikkatle izliyoruz. (o Bozkurtların milli geleneklerini geri getirme çabalarına büyük sempatimiz var" dedi. 

Bu Nazi taraftarı örgütlerden başka "Hofman'ın Savunma Sporu Grupları" (Wehrsportgruppe Hofmann) adlı faşist grup da MHP ile ilişkili. Uluslararası Af Örgütünün Mart 1979' 
da yayınladığı "Türkiye" 


deki — Aşırı sağcılar" 
adlı belgede Hitmann'ın “Bozkurtların yararlan- 


ması için, hücre kurmak ve hücrelerin yönlendirilmesi"adlı bir broşürü Türkçeye çevirttiği belirtiliyor.. Aynı raporda Hofmann'ın Türkiye" 
ye gizlice silah sokmaya çalıştığı da bildiriliyor. 

(Nümberger Nachhricten Gazetesi, 13.7 
1963) 


(Baştarafı 1, sayfada) 


Temmuz ayından bu yana Apocular Doğu bölgesinde 16 kez Türkiye' 
nin en büyük dağıtım şirketlerinden birinin nakliye kamyonlarının yolunu keserek gazete paketlerimizi parçaladılar. 
Kamyon şoförlerine silahlı saldırılarda bulundular. 14 başbayiyi ölümle tehdit ettiler ve silah zoruyla gazetemizi satmalarını engellediler. 2 
muhabirimize silahla saldırdılar ve muhabirlerimiz Hüseyin Duman ile 
Erdal Güran'ı ağır yaraladılar. 


Öte yandan Apocular Diyarbakır'da ciddi bir 


Çıkmaz sokak 


(Bastarafı 1, sayfada) 

MHP'lilerin işledikleri suçlar bu partiyi kapatılması gereken bir noktaya getirdiği sırada bu konuşmaların yapılması en çök Türkeş'in yüreğine su serpiyor. Katillerin MHP binalarında yakalandığı ve Türkeş'in imzalarıyla birlikte sanık sandalyesine doğru ilerlediği günümüzde CHP kurmayları topu Demirel'e yöneltip bombardıma- nın dozunu artırıyorlar. Demirel ve Ecevit arasındaki gerginliğin artması iki partiyi de destek oldukları anarşi mihraklarıyla yakınlaşmaya itmekten başka bir sonuç vermeyecektir. CHP, Demirel'i esas hedef aldığı sürece sahte solun kışkırtmalarına daha açık bir hale gelecektir. 

Demirel de yaptığı konuşmalarda Ecevit'le gerginliği tırmandıran bir çizgi izliyor. 

i büyük partiyi de bu hale sokan dar seçim hesaplarıdır. Ne yapıp. yapıp birbirlerini yıkmayı hedef alan iki lider, tabanları üzerinde ayrılığı körükleme tutumlarına devam ediyorlar. Seçim meydanlarında AP'lisiyle de ,CHP'lisiyle de konuşun size milli birliğin ne kadar gerekli olduğunu belirteceklerdir. Sanırız CHP Gaziantep Milletvekili ve Genel Yönetim Kurulu si Celal Doğan da bu havadan etkilenmiş. Doğan gazetemize verdiği demeçte iki büyük partinin koalisyon kurmasının mümkün olabileceğini belirtiyor. 

İzledikleri gerginlik siyaseti, iki büyük partinin seçimlerdeki hedeflerini gerçekleştirmeye de hizmet etmeyecektir. Demirel Ecevit'i düşman ilan ettikçe ve kendi tabanıyla, CHP'li tabanı birbirinden uzaklaştırmaya çalıştıkça MHP'nin zemini var olmaya devam edecektir. İş halk içinde düşmanlığa gelince bunun en ölâsını Türkeş'in komandoları yapıyor. Nitekim AP'nin güçlü olduğu Isparta'da, CHP'lileri sokağa çıkartmayanlar MHP 'lilerdir. 
Onlar AP ile CHP arasındaki düşmanlığın gölgesinde büyüdüler, bugün de varlıkları- nın devamı bu durumun sürmesine bağlıdır. Aynı durum CHP için de söz konusu-N dur. CHP, AP'yi faşist Han ederse, "faşist- 


(Baştarafı 1. sayfada) çevreler bulunduğunu söyleyerek "CHP hükümetten düşerse ne ola- 


caktır? Sorunlara nasıl çözüm bulunacak, ülke bunalımdan nasıl kurtu- 


lacaktır? O tertipleri sür- 


dürenler, yurttaşların zihnindeki bu sorular- dan hiç birine yanıt 


vermemekte, verememektedirler. Çünkü verebilecekleri bir yanıt, gösterebilecekleri bir çözüm yoktur. Daha doğrusu, hayal ettikleri çözümü açıktan osöylememekte, ama bir ölçüde belli etmektedirler. Hayallerindeki çözüm demokrasi dışı bir rejimdir" dedi. 

“14 Ekimde halk, kendisinden güç alan ve kendisine güç katan bu hükümeti daha çok sağlamlaştırarak en geçerli yanıtı verecektir" diyen Ecevit, CHP'nin iktidarda ya da muhalefette her zaman halkın desteğine güvendiğini kaydettikten sonra, ''Yer yer seçimi boykot ettirmek isteyen sözde devrimcilerle, halkı demokrasiden bezdirmeye, bir tür ara rejim için ortam hazırlamaya uğraşanlar, amaçları ayrı da olsa bir yolun yolcusudurlar"' dedi DEMİREL'İN SÖZLERİ 

Öte yandan, AP Genel 
Başkanı Süleyman Demirel önceki gün seçim otobüsünde gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında bir gazetecinin "Ara rejim tartışmalarına ne diyorsunuz"' sorusu üzerine şu cevabı verdi: 

"Ben Türkiye'de halkı sandığa davet ediyorum. 
Ara rejimi kimin davet 


Seçim haberleri 


iki lider... 


ettiğini bilmiyorum. Ara rejim sandıkla ters düşer. 
Ara rejim çare olacaksa konuşmamıza ne hacèt 


olur? Milletin dışında çare aranmamalı, Orta yerde cenazesi kaldırı- 


lacak bir hükümet var. 14 
Ekim seçimleri var. Millet bu fırsatı iyi kullanmalı, Biz onu anlatıyoruz. Bunları kimse ciddiye almıyor, Hükümet olarak kendileri de kem dilerini ciddiye almıyor lar. Bunalım budur." 
Demirel daha sonra, 
Yüksek Seçim Kurulunun,televizyon ve radyo- da yapılacak konuşmaların Anayasaya aykırı olup olmadığının önceden denetlenmesi kararını, "sansir" olarak ni- 


teledi. Mevcut Seçim Kanununun. Türkiye'ye istikrar getirmediğini de savunan Demirel, hükümetten istifa eden Faruk Sükan'ın iddialarına ilişkin bir soruyu, "21 ay Başbakan Yardımcılığı yapmış bir kimsenin söy-İediklerini kamuoyu herhalde (o değerlendirecek" şeklinde cevapladı. 

DEMİREL RİZE VE 

ARTVİN'DE 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, seçim gezilerine bugün de Rize'de devam ediyor. Bugün Rize'deki açık hava toplantısında konuşacak olan Demirel, yarın da Artvin'de konuşacak ve yarın akşam Ankara" 
ya dönecek. 


Celal Doğan... 


(Baştarafı 1. sayfada' “AP-CHP işbirliği"! konusunda, "henüz zaman erken, ancak yadırganmamalıdır. En azından zararlı olmaz"' dedi. 

Celal Doğan, "hükümet sorunu sayısal bir mesele olmaktan çıkmıştır, bunun üzerinde degerlendirilmelidir" diyerek, muhtemel bir hükümet buhranı konusunda şunları söyledi: 

“Türkiye'nin yeni bir 
MC'ye tahammülü yoktur. Objektif ve sübjektif şartlar yeni bir MC'ye imkan vermez. Ufukta 
CHP ağırlıklı yeni bir hükümet sözkonusudur" 

14 Ekim seçimleri sonuçlarını görünce Demirel'in erken seçime talip olmaktan vazgeçeceğini 


lerle savaşıyoruz" diye halka saldıran sahte sola gün doğmuş olur. Örneğin Gaziantep'te AP'li yurttaşların "faşist" denerek 


karakollara çekildiğini belirten haberler alıyoruz sSahte sol bu yolla CHP içine sızdı ve kargaşalık yaratma imkanmı böyle 


geliştirdi. 


CHP'li ve AP'li kitle birbirine egri birlik ve kardeşlikten yanadır. İki bü partinin oy aldığı milyonlar büyük ölçüde aynı kaderi paylaşıyorlar. Kaygıları ortak- 

N) tro Anarşiden canını kaybeden \Ù ve pahalılıktan zor durumda olan Türkiye halkıdır. Onlar oy verdikleri büyük partilerden dertlerine çare bulmasını bekliyorlar. Ancak bu partiler onları birbirine dost olamayacakları bir ortama sokma siyasetlerini devam ettiriyorlar, 

Gerginlik siyaseti iflasa gitmeye mahkumdur. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ecevit ve Demirel'in bu gerçeği bir an evvel görmeleri hem ülkemizin hem de onların yararına olacaktır. 


Apocular... 


engelle karşılaşmadan faaliyetlerini sürdürüyorlar. 
Önceki gün Bağlar ve Melik Ahmet Caddelerine "Yaşasın Siverek mücadelemiz"', "Kahrolsun sömürgeci, faşist, komprador düzeni", "Biji Partiye Karkare Kürdistan" şeklinde sloganlar yazdılar. Bütün sloganların altına Kürdistan İşçi Partisi (PKK) imzasını koydular 


APOCULAR POLİSLE 
ÇATIŞTI 
Urfa'nın Suruç ilçesinde bildiri dağıtan Apocularla kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada Ali Mutluav adl polis memwru baci ğından varalandı. 


büyük 


yokluk 


Aydınlık 


N 


Şimdi de... 


piyonu bir çiftin İsviçre' den siyasal sığınma hakkı istediklerini å bildirdi. 

Siyasal sığınma başvurusunun birkaç gün önce yapıldığını bildiren Adalet Bakanlığı sözcüsü, hükümetin bu konuda bir karar almasının birkaç hafta sürece*ini belirtti. 

Amerika'nın Sesi Radyosunun bildirdiğine göre evli ve çocuksuz olan patencilerin 1964 ve 1968 
yıllarında olimpiyat paten şampiyonu oldukları da gelen haberler arasında. 

Bilindiği gibi bundan çok kısa bir süre önce ünlü Bolşoy balesinin başrol oyuncusu iki balerini ve bir balerinası da ABD'ye sığınmışlardı 


(Baştarafı 1, sayfada) Ekmektir" adlı yapıtıyla, Necati Güngör kazandılar, Oktay Arayıcı, "Bir Ölünün Toplumsal Anatomisi' adlı yapıtıyla oyun dalında; Özdemir 
İnce , "Taşlar, Yinelemeler, Parmaklıklar adlı çevirisiyle çeviri dalında, Ferit Edgü "Ders Notları" adlı yapıtıyla, Deneme Dalında 1979 yılı 
Türk Dil Kurumu Ödülüne değer görüldüler. 

Eleştiri dalındaki ödülü ise "Nazım Hikmet'in Şiiri" adlı yapıtıyla AfşarTimuçin'e; Çocuk yazını dalındaki ödül "Hayat Oyunu" adlı yapıtıyla Işıl Özgentürk'e Bilim Ödülü ise "Çocuk 
Ruh Sağlığı" aslı yapıtıyla Profesör Atalay Yörükoğlu'na verildi. 
Basın Dil ödülünü ise, Cumhuriyet yazarların- dan Atilla Dorsay kazandı, 

1979 yılı Türk Dil 
Kurumu'nun yazın dalındaki Secici Kurulu Salah 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu—İSTANBUL 
Tel:265244 — 22 49 54 
İdare Tel: 26 5437 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GONTUR 

Dağıtım: GAMFDA 


Arkadaşımız... 


Birsel, Oktay Akbal, Cemal Süreyya, Doğan Hızlan'dan oluşuyor. Bilim Dalındaki Seçici Kurul' 
da Profesör Ruşen Keleş, Prof, Cemal Mıhçıoğlu, 
Prof. Bahri Savcı, Prof. 
Berke Vardar, Prof. Tahsin Yücel bulunuyor. 
Basın Dil Ödülü seçici Kurulunda ise Necati Cumalı, Mustafa Ekmekçi, 
Sami Karaören, Prof. Cahit Tütengil ve Adnan Binyazar yer alıyorlar. 


Türk Dil Kurumu'nun bu yılki ödülleri, 26 Eylül Çarşamba günü saat 17.30'da Türk Dil KurTumun'da yapılacak Dil Bayramı töreninde sahiplerine verilecek 


Sanat Sevenler Derneği Tiyatro Seçici Kurulu da bu yılın tiyatro ödü!- lerini değerlendirme ça-Jışmalarını tamamladı. 
Anıl Çeçen, Cahit İleri, Atilla, Sav, Ayşegül Yüksel, Ilber Ortaylı, ve Nurhan Karadağ'dan oluşan Seçici Kurul şu 


BOROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 


ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 


TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


değerlendirmeleri lar: 


yaptı- 


En iyi Yönetmen Ödülü "Düğün Ya Da Davul" 
daki başarısından ötürü Ahmet Akınal'a, en iyi yazar ödülü "Beş Kuruş" 
adlı yapıtıyla Ülker Köksal'a verildi. "Teneke" 
adlı oyundaki başarısından dolayı en ‘iyi erkek oyuncu ödülüne Ayberk 
Çölok ve "özgürlüğe Kavuşan Donkişot" yapıtın- daki oyunuyla Ergin 
Uçucu değer görüldüler. 
En iyi kadın oyuncu ädülünü''Söz Veriyorum" yapıtıyla Işık ” Yenersu kazandı. 

Ayrıca "Eski Fotoğraf lar" oyunuyla Işıl Poyraz ve "Bir Ölünün Toplumsal Anatomisi "ndeki oyunuyla Meral Nutku övgü- ye değer görüldüler. 

Sahne müziği alanındaki ödülü, "TakTik" , oyununun sahne müziği çalışması ile Timur Selçuk kazandı. 


RİZE 
“Mataracı bizdendur da” 


CAN SAN 

Karadeniz'in bu şirin ve çay kokan ilinde seçimler AP ile Tuncay Mataracı'lı CHP arasında geçecek. 

Rize, ara seçim;erde tek senatörlük cak illerimizden. nel Ta “merhaba, seçimle ilgili olar: konuşmaya durduysak , önce anarşiden Rize'liler, sonra çay üretimi satışın mındaki zorlukları dizi dizi anlattılar. 

Gerçekten Rize'de çay üreticilerinin sorunları hükümetlerden hükümetlere devrolup gidiyor. 
Biz oradayken de 39 çay fabrikası kömür yokluğu nedeniyle çalışamıyor ve çay alım zamanı olan bu mevsimde tonlarca say nize dökülüordu. Çay üreticileri AP'lisi, CHP'lisi, MSP'lisi, bü hükümetin de sorunlarına eğilmediğini açıklayarak şunları anlattılar: : 

“Çay paraları zamanında ödenmiyor, aylarca sattığımız çay parasını almak için bekliyoruz. Taban fiyatları desen,piyasa denetlenemediği için pahalılığın karşısında eriyip gidiyor. 
Eskiden 1 kilo çayla aldığımız pirinci, bulguru, fasulyeyi, şimdi 4 kilo çayla EN ? 
gelmezden dg önce çay paralarını dağıtma- 

a başlamışlardı, gidince para dağıtımı durdu. 
u işin içine partizanlık sokulmasın bizim ekmek paramız." 


ıkartaine le e *. deyi indi 


Rize'de seçim öncesi sahte solcu gruplarla MHP'lilerin yarattığı anarşinin önünün alınmaması da Rize'lilerin en çok şikayet ettiği konulardan biri. Ahmet Uzun isimli bir vatandaş, "Ecevit anarşinin üzerine kestirmeden yürüyemedi. 
kapatamadı şu MHP'yi gitti"diyor. ' 

İşte bu sorunlarla birlikte Rize'de ara seçimlere gidiliyor. Rize'de tek senatörlüğe en yakın adaş AP'li Ancak Mataracı'nın CHP'nin yanında yer almasi ve CHP adayı Talat Doğan'ın partili 

artisiz tüm Rizeli'ler tarafından sevilmesi ve ayeli'li olması CHP'nin az da olsa kazanma şansını artıran etkenlerden, Tuncay Mataracı'nın desteği dedik, ekleyelim: Çay-Kur'daki siyasi oyunlar Rize'de seimi etkileyecek nitelikte. Burada da Çay-Kur enel Müdürü Şahin Balta ile Genel Müdür Muavini Zeki Göktürk koyu AP'li olarak tanınan kişiler. Bu hükümet döneminde 21 ay boyunca an alımmadıkları belirtilerek paaa ik yaptıkları ve gay üreticisini bezdirdikleri öne sürülüyor. CHP'liler şimdi bu kişilerin görevden alınmakta olduğunu, bunun da Mataracı'nın CHP yanında çalışması sonucu gerçekleştiğini belirterek Mataracu Rize'de bizdendur da,kazanırız' diyorlar. 

Ancak bize göre Mataracı bu kişileri Çay-Kur'dan almakta biraz geç kalmış. CHP'li çay üreticisi Ahmet Kavil, 'Çay üretimindeki olup bitenleri hükümet bilmiyor mu. Bunca üretici zor durumda,kör mü bu adamların gözleri. Ben böyle parti görmedim" diyerek geç kalmışlığı açıkça gözler önüne seriyor. CHP'nin oylarını ükseltebilecek gibi olan Dr. Talat Doğan Türiye Sosyalizasyon Genel Müdürlüğü yapmış- 

P'liler, adaylarının diğer partilerden oy çekebileceğini tahmin « liyorlar. Bu etkenler zayıfda olsa CHP'nin oylarını artırabilir. 


AP'nin Rize'deki adayı adı birtakım: yolsuzluklara karıştığı iddiasıyla Demirel tarafından komise görevden alınan Petrol Ofisi Genel üdür Muavini Şükrü Mete. Rize'de AP'liler bu seçimlerde iddialı konuşuyorlar. AP'liler “Keşke iki senatörlük çıksaydı Rize'den, ikisini de alabilirdik' diyorlar. AP Merkez İlçe Başkanı Zeki Kutay Çay-Kur'un bu hükümet döneminde üreticiye "'çektirmediğini bırakmadığını' belirterek "Hükümet 29 ilde seçimi kazanmak için tüm olanaklarını kullanıyor, Rize' de hiç bir şey yapmadı"diyor ve ekliyor. "AP 

. Rize'deki seçimlerde 15000 oy fark yapacak ve diğer küçük partilerin de oylarını biz alacağız Rize'de” 


ve CHP'nin dışında MHP'nin adı seçim- f 


lerde Key Rize'de gösterdikleri adayın seçim bölgesine gelip gelmeyeceği bile şüp- 


heli. 

MSP'liler ise Kuran kurslarına dayanarak pro paganda yürütüp donmuş oylarında bir canlanma yaratma çabasında. MSP'nin adayı da Hafız Feyzullah Değerli. 

Bu durumlar sonucu AP Rize'de seçimleri alacak gözüküyor. CHP Hükümetinin, başarısiz 

öre halkının sorunlarına eğilmeyen icraatı 

'nin kazanma şansını azaltırken, Mataracı'nın çalışması ve Doğan'ın kişili i CHP oylarında bir artış yaratabilecek mi? Seçimler bunu gösterecek. 
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öne süren Doğan, "bir bağımsızın başkanlığında seçim hükümeti" konusundaki sorumuzu şöyle cevapladı: 

“Ara rejime karşıyız. 
Türkiye'yi nereye götüreceği belli olmaz. Çözüm, demokrasi içindedir. Bütün çözümler parlamento içinde aranmalıdır.” 

FRAKSİYONLAR 

VE APOCULAR 

Dev-Sol, İGD gibi grupların CHP ile ilişkileri ve CHP mitinglerindeki tutumları konusunda ise CHP Yönetim Kurulu Üyesi Celal Doğan, "Bazı fraksiyonların seçimi boykot etmesi sağın işine yaramıştır" diyerek şunları söyledi : 

"Bu fraksiyonların 
CHP içinde hiç bir etkinlikleri sözkonusu olamaz. 
Bunlara karşı kesin tutum alınmıştır. Bir bakıma bu fraksiyonların 
CHP mitinglerinde slogan bağırmaları yararlı olmaktadır, çünkü bir avuç kişi halkın önünde teşhir olmaktadır." 

Celal Doğan, Apocuların gazetemizin dağıtımını engellemeleriyle ilgili olarak da, "Apocular diye bir şey kabul etmiyorum. Türkiye'de gazete engellenmesi diye bir şey olamaz. Her düşünce özgürce savunulabilmeli ve dağıtılabilmelidir:''” » 

Apocuların bâZı CHP' 
li aşiret reisleri tarafından desteklendiği şeklindeki sorumuza ise Doğan şu karşılığı verdi: 

"Bu iddiaya hiç inanmıyorum, doğru da bulmuyorum. Eğer böyle bir şey varsa tasvip etmem." 


vardı. 


AP'liler dargın adaylarını barıştırmaya çalışıyorlardı 


İBRAHİM ALTINSAY 

— Verirsen oyunu Karaoğlan'a, alırsın elmayı 
25 liraya. 

— Ne yapalim abi, anasının karnındaki çocuk Karaoğlan uiye bağırıyordu, biz de verdik oyumuzu... 

14 Ekim seçimleri öncesinde bu tür şakalara 
ve konuşmalara Çanakkale'de bol bol rastlanabiliyor. Seçim mücadelesinin AP ve CHP arasında geçtiği ve iki partinin oyların yüzde 90'ını topladıkları bu ilimizde 14 Ekimdeki seçimlerde 2 senatör seçilecek. 


AP'li yetkililer, "'Bu seçimde 2-0 kesin" 


diyorlar. "Bizim oylarımız 100 binin üzeri. 
i çıkacak, CHP'ninki 50 binin altına inecek." 

"Neye dayanarak bu tahmini 


sunuz?" diye soruyoruz. 
"CHP'nin yaptıklarına... 21 aydır ne lerse tersini yaptılar. CHP'li seçmenin bir kısmı sandığa gitmeyecek" diyorla Yani AP'nin umudu CHP, AP'liler uygun bir slogan da bulmuşlar: "Her köyden 30 CHP'liyi sandığa gi me!” 


CHP'lilerle konuştuğumuzda ise, Ecevit'in. 
gezisinden iki gün önce sağa sola telefon ède- 


rek mazot bulmaya çalışıyorlardı. CHP'liler, kırsal kesimde oylarının artacağını, şehirler- de ise eski oylarını koruyacaklarını söylüyorlar. Gerekçe olarak da yüksek taban fiyatı politikasını öne sürüyorlar. 

CHP'Lİ SEÇMEN KIRGIN 

Konuştuğumuz seçmenler ise pahalılık ve öteki sorunların çözülmemesi yüzünden CHP' ye kırgın. 1977'de CHP'ye oy verenlerin bir kısmı, sandık başına gitmeyeceğini söyledi. 
Ancak 14 Ekim günü belli olacak gidip gitmeyecekleri... CHP'ye kırgın olanlardan AP'ye oy verecek olan da yok gibi. 

Buna göre, seçimlerde CHP oylarında bir azalma olacak. Ancak, beraberlik bozulmayacak diyoruz. 

DARGIN ADAYLAR 

Daha önce milletvekiliyken Süleyman Demirel'e karşı liste başı. AP Çanakkale teşkilatı Sezgin'e karşı çıkmış, ancak Sezgin ön seçimi kazanmasını bilmiş. 

Fakat taraftarları arasındaki çekişme kavgalara varan Refet Sezgin'le, listenin ikinci sirasında yer alan İsmail Kutluk arasındaki dargınlık devam ediyor. 

, AP'li yöneticiler seçim gezileri başlamadan ENİ iki adayı barıştırmanın yollarını arıyor ardı. 

AP ve CHP yetkililerine, "Seçimden sonra ne olur? "dedik. 

AP İl Başkanı İbrahim Engin, “Hükümet düşer, erken seçime gidilir" dedi. 

CHP İl Başkanı Necati Oğuz ise, "CHP'nin desteği seçimden sonra artacak ve hükümet devam edecek"' dedi. 

AP İl Başkanına, "MHP ile işbirliği olabilir mi?" diye sorduğumuzda ise cevabı “Allah korusun" oldu. 

CHP ve AP yöneticileri olumlu bir gelenek yaratmışlar. Çanakkale'nin önemli sorunların da her iki partinin İl Yönetim Kurulları ortâk toplantı yapıyor ve ortak karar alıyorlar. 


1973 Senato seçimlerinde 1977 genel seçimlerinde 


oy dağılımı oy dağılımı 
AP; 55.534 %44.9 1 88.138 450.2 2 
CHP; 44.066 35.6 1 68.048 38.7 2 


——— iii 


4 bin sandık görevlisinin bulunduğu 
ilçe toplatısına 125 kisi katıldı 


CHP'ninş$işli toplantısına muhtarlar bile katılmadı 


KORHAN ATAY 

CHP Şişli İlçe feşkilatı,seçim öncesi propaganda. çalışmalarına, düzenlediği bir kapalı salon toplantısı 


ile başladı. 


24'ü CHPTi,40 muhtarlığı bulunan Şişli ilçesinden,toplantıya topu topu 100-125 kişinin katılması CHP'nin bugün içine düştüğü durumun somut bir göstergesiydi. Birbiri ardına kürsüye çıkan parlamenterlerin durumdan telaşa kapıldığı gözleniyordu. 

Kürsüye ilk çıkan CHP İstanbul Senatör adayı Rahmi Erdem, Türkiye genelinde ve İstanbul'da halkın senato seçimlerine karşı bir umursamazlık içinde olduğunu söyleyerek, sandık başına gitsem de gitmesem de olur anlayışını yıkmak için mücadele etmek Zorunda olduklarını belirtti. 
“Türkiye'de 22 senatörün altına düşmeme kavgamız var'' diyen Erdem, seçimlerde 22'nin altında senatör çıkarmaları halinde mart ayında AP'li bir senatörin Cumhurbaşkanlığına vekaleten Çankaya'ya oturabileceği- 


ni öne sürdü. 


Rahmi Erdem'den sonra kürsüye 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TL 
1 yillik 1800 TL 


gelen CHP İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu, "CHP Şişli ilçesinin yapacağı böyle bir toplantı: da eskiden 
Şimdi şöyle bir bakıyorum, muh; tarlardan ve mahalli meclis üyelerinden 15'ini bile göremiyorum. 40 mahalleden 10'ar adam gelseydi, burada 
400 adam ederdi. Şimdi ben seçimlerde sandık başında görev alacak 
1 bin arkadaşın görevini yapacağına 
nasıl inanayım" dedi 

Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Prof, Muammer Aksoy söz aldı. 
Her zamanki, 'Biz gidersek faşizm gelir' gerekçesine başvurarak, "Bugün Türkiye'nin bir. numaralı belası Demirel'dir”' diyen Aksoy, "Bugün esas faşist Türkeş değil, Demirel'dir. Bu, Demirel'in kişi olarak faşist eğilimin- den değil, kendi iktidar çıkarı için herkesle, kim olursa olsun beraber olabilme niteliğinden gelmektedir Demirel, faşizmin bir numaralı koruyucusudur" sözleri ile sürdürdüğü konuşmasını, "Çoluğunuzun çocuğunuzun geleceği CHP'nin geleceğine bağlıdır" iddiasıyla bitirdi. 


İLAN TARİFESİ 


Yurtdışı 


3aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


gi olan Refet Sezgin AP'de 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salonlar dolar taşardı. | 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Çin deki 


forum alanları 


Yöneticilerden şikayetçi olduklarını söyleyerek gösteri yapan bir grup ve onları ikna etmeye 


çalışan bir görevli ... 


Fi 


Bi > Yorumcular aşırı demokrasi taraftarlarının yol açacağı kışkırtmalara karşı önlemler alıyor ve halkı uyarıyorlar. ”Ama yine de demokrasiyi vurgulayın” diyorlar @ Artık her kademede gizli oyla ve çok aday arasından seçim yapılıyor 


"Bazen özüm yanıltır beni. 
Aklımın oyununa aldanır kendimi Ararat ta bilirim” 


Ararattan göçmek zorunda kalan Koçerler, Osmanlı Dağıstan Bey'in elinde bulunan düzlüğe yerleşirler, Düzlük aslında Türkmene aittir, Os- 
' manlı Dağıstan Bey Koçerlerin Beyi H. Osman Bey'in kızı Kevok'u kendine alır. Kendi kızını ona verir, Ösman Beyin, aşiretinde itibarı kalmamıştır. Kevok'un nişanlısı Memdız, Koçerler ve Türkmen öfkelidir, Osmanlı Paşasından inti- 


kam almak isterler. 
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"Bazen özüm yanıltır beni. Aklımın 


.oynuna aldanır kendimi Araratta bili- 


rim. Koçerlerin yaktığı ataştan bir çik- de bana düşer. Yüzümün karanlığını aydınlatır. Kaval, türkü dinlerim. Araratın tepesine sürü sürmekte oluruz. 
Otlar belimdedir. Baharın yağmuruna yüzümü vermişim. Serinlik kanımı dalgalandırır. Zillerin, çanların avazına ` kulak tutmuşum. Doğunun parlak yıldızı alnımda şavkır. 

"Bu hayalimi uykuda düşe rast getirir konuşurmuşum. Güler, ağlar- 


“mışım. Birden saçımdan çekilir, oda- 


nın karanlığına korkmuş göz atarım. 
Paşanın hışmı üstümde kılıç gibi titrer. Ne söylerse karşılamam, susarım, sözünü bitirsin de düşümü kaldığı yerden yakalıyamı sabaha götürem diye... 

"Yatağın bir ucunda kıvrılırım. 
“'Kıvrılma" der. Hayal kurduğumu anladığı için böyle der. Erimdir, kırılmasın diyerek yakın gelirim. Yeniden muruzlanır. "Bize bu yatakta rahat yoktur" der. De, ben ne edem. Dalsam bırakmaz, dalmasam bırakmaz. Uzak dursan çağırır, yakın gitsem hışmı üstümdedir. 

“Günlerce libas değiştirmem. Kılıksızlığıma öfkelenir. Giyinsem, süslendiğimi, sevdamın depreştiğini söyler. 
Beni kınamayın, geçinmeye her yölu denemişim. En çok da sevdama takılır.* Beni aldığında sözlü olduğumu bilmez miydi? Sözlümü vazgelip ona vardığımı bilmez miydi? Bilirdi elbet. 
Bunu ikide bir başıma kakar. Dilim dönmez ki cevap verem. Öfke gözümün mercanını parlatır. Bakışımın tersliğine bakıp yabanlığımı, terbiyesizliğimi söyler. Yadırgı kuşa dönmüşüm, gözüm devamlı göklerdedir. 


"Kevok adımı Keklik yaptılar. Kocam beni konukların yanında böyle çagırır. Le zalim olmayın da halimi anlayın. Bunca senenin Kevok'u Keklik olursa buna hemen nasıl alışayım.. 
Bir çağrışta sesine dönmem. İki, üç bağırınca ancak anlarım. Ne edem,bu ismi üstüme konduramamışım. Aklım ikna gelmediğinden ezberleyememişim. Sese dönmeyişimi inadıma verirler. Azar yerim. 

"Şimdi bana gizliden diyesiniz, kendi yaptığını çekersin. Bunlar sana az gelir diyesiniz. Ben de doğruyu söylersiniz diyem. Lakin sebep nedir, bilmezsiniz. 

Sebep: Araratın kıtlığıdır. 

Geçtiğimiz yollardır. 

Konduğumuz düzdür. 

Babamdır, anamdır sebep. 

Bir de... Onu demiyem, o sebep olamaz. 
“E de şimdi göç vardır. Paşa yükünü toplamış bajara (şehir) varır. Herkes sevinirse de bana ölümle bir gelir. 
Ne yapam. . .Bağırsam feryadıma kim koşar? Kevok kimin umurundadır? 
Ben de artlarında kör, topal yürüyüp gidende, kim bana dur, der. Kimse demez. Deseler, kaderine razı gel derler. 
Kaderim bataydı. Ben bataydım. Size doğruyu diyem: Paşanın elinden gelse defler beni, bir boğaz eksiltir sofradan. Yarının günü nasıl gelir, önceden bilinmez. Ben de bilmem. Yarının günü fukarayı, zavallıy! korkutur. 


İşi yolunaa olan niye korksun. Benim hangi işim yolunda gider. 

“Başınızı derdimle çarpıp ağrıtmışım. Bütün Araratlıya derdimi tek tek paylaştırsam, belamı herkese dağıtsam vallah kimse altından kalkamaz, çok gelir. E de böyle olunca ben nasıl dayanam. Nasıl götürem, bir köyün götüremeyeceği yükü... Buna gücüm nasıl yetsin!" 

Araratlının kadını, kızı hüzne efkara batmış konaktan ayrıldılar. Kendi damlarına geçip bahtlarına of çektiler. Kevok için ağladılar, görünmez beladan yakındılar. Zerin, duyduklarını varıp Zin'e anlattı. Zin de Memdız'a anlatacaktı. 

Memdız ise öte yanda kapana kısılmış gibi dört dönüyordu odayı. Dam- dan ayrıldığında \gün ikindiye yakındı. 
Düzün rengarenk otu, çiçeği binbir ko- ku verirdi burna. Bir kelebek ırmağı akıyordu boşlukta. Kendi etrafında döne döne akıyordu... İrili, ufaklı kızıl, mor, sarı, ak kelebekler. Tepeden tırnağa çiçek tozuna batmış, otlara yakın uçuyorlardı. Titrek, ışıldaklı kanatlarına vuran aydınlık cama vurmuş gibi alkımlanıp geri dönüyordu. Kendi ne yakın otlara konan birine el uzatıp dokundu. Parmakları tozlandı, bulunmaz bir sarıya bulandı. Eskisi gibi canlı uçamıyordu. Oynaklığını yitirmiş, şavksızdı. 


'DEVAM EDECEK 


"Son zamanlarda ülkede demokratik yaşam canlandı ve halk, çalış malarındaki herhangi bir eksiklik veya hatadan dolayı yönetici örgütleri serbestçe eleştirebiliyor. Bu, birliği ve istikrarı güçlendirme ve dört modernleşmeyi gerçekleştirmenin şartlarını yaratıyor. (1) 

Çin'de demokrasi alanındaki gelişmeler sadece fikir alanında tartışmalar seviyesinde kalmıyor. Tartışmalarda ortaya çıkan fikirler kısa zamanda hayat buluyor. Çinliler bu gelişmeyi, halkın yönetimi eleştirmeye cesaret edebilmesini, ülkede demokratik hayatın normalleştiğinin göstergesi ve iyi bir şey olarak kabul ediyorlar. Kötü olan durumun, iktidarın halkın sesi ve şikayetlerini duymaması olduğunu belirtiyorlar. Bu konuda yazılan bir yorumda şunlar söyleniyor: 

İktidardaki devrimci bir partiye farklı görüşler korkutucu gelmemelidir. Çünkü bunlar çok yararlıdır. Gerçekten korkulması gereken şey, partinin karşıt sesleri duyamamasıdır. Halkın konuşmaya cesaret etmesi ve buna izin verilmesi gücümüzü,kendimize güvenimizi gösterir. Halkın konuşmasından korkmak, aslında bir zayıflık ve si- 


- nirlilik belirtisidir."' (2) 


Duvar gazeteleri 


Bu anlayışa uygun olarak gazete ve dergilerde "Okuyucu Mektuplari" tekrar yayınlanmaya başlandı. 
Çin basını bu gelişmeyi olumlu karşılıyor ve bu yolun halkın demokratik haklarını kullanmada önemli bir araç olduğunu söylüyor. 
Gazetelerde çikan mektupların yanı sıra yeniden boy gösteren Duvar Gazeteleri de bir halk kürsüsü niteliğinde. Duvar Gazeteleri, Çin'de devrimden sonra ortaya çıkan bir gelenek. Şimdi buralara eleştirisi, önerisi olan, bir yazı hazırlayıp âsıyor. Duvarın önünde toplanan Çinlililer bunları okuyup tartişiyörlür. 
Duvar Gazetelerinin önü sürekli bir forum alanı gibi. 

Başbakan Yardımcısı Deng Siaoping bu konuda, Japonya Demokratik Sosyalist Partisi Başkanı Ryosaku Sasaki ile konuşurken şunları söylüyor; 

"Anayasamız Duvar Gazetelerine izin veriyor. Bunu inkar etmeye veya demokrasiden yararlanarak Nu- var Gazeteleri astılar diye kitleleri eleştirmeye hakkımız yok. Kitlelerin memnun olmadıkları bazı şeyler varsa, bunu ifade etmelerine izin vermeliyiz. Ne kitlelerin her düşüncesi enine boyuna düşünülmüştür, ne de hepsinin tamamen doğru olmasını isteyebiliriz. Bu korkulacak bir şey değil. Doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini ve Büyük Kültür Devriminde çelikleşmiş Çin halk kitlelerinin ezici çoğunluğunun ülkenin kaderi için gösterdiği hu hilinçli ilgiyi görmek harika bir şey. 
Geniş kitleler istikrar ve birli istiyor ve ülkenin bütününün yara”ına düşünüyor. Kitlelerin bazı meselelerde kuşkuları var; bazı sözler istikrar, birlik ve dört modernleşmenin yararına değil. Meseleleri kitlelere açıkça anlatabilmeli ve önderlik etmesini bilmeliyiz." (3) 


Yeni seçim yöntemleri 


Çın'de yavaş yavaş uygulanma- ya başlanan yeni bir yöntem daha var. Bazı kademelerde seçimler artık gizli oyla ve çok adaylı olarak yapılıyor. Daha önce burjuva demokrasisini inceleyen bir yorum dan yaptığımız aktarmada, bu sistemde secimlerin gizli oyla ve çok aday arasından yapılmasının daha demokratik olup olmadığı soruluyordu. Yazıda bu,soru olarak kalıyordu, ama:Çin bu sorunun cevabıhayat içinde aramaya başlamış bile. Yer yer bu yöntem uygulanıyor ve sonuçları inceleniyor. Bu konuda çıkan bir yorumda bir atök yede bu yolla yapılan bir seçim şöyle değerlendiriliyor : 

i 

“Fabrikadaki parti komitesinin önderliğinde yapılan seçim, işçiler tarafından sevinçle karşılandı. Bazı işçiler ise seçimin gerçekten de- 


,mokrasiye imkan tanıyıp tanımaya- 


cağını veya yalnızca biçimsel bir şey mi olacağını merak ettiler. Bazı önder kadrolar ise seçilemezlerse mahçup duruma düşmekten korktular. Bazıları da, önderliği kızdırırım korkusuyla yeteneksiz önderleri eleştirmeye cesaret edemiyordu. 
Partinin atölyedeki kolu ve sendika örgütü, işçiler ve memurlar arasında seçimden önce, doğru tutumu geliştirmek amacıyla epey ideolojik çalışma yaptılar. 

“Atölyedeki 16 grubun sendika önderleri toplanarak 9 kişilik bir çalışma grubu seçtiler ve bunlar bir atölye müdürünün sahip olması gereken, yüksek düzeyde sosyalist bilinç- li ve yetenekli olma, meseleleri dürüst ve adil bir şekilde ele alma gibi niteliklere sahip 15 aday seçtiler. 
2 tur yapılan dikkatli tartışmalar- 
dan sonra bunların altısı seçilebilir bulundu. Bunlara eskiden müdür- 


DUVAR GAZETESİ a DEMOKRATİK BİR HAK 


lük yapmış uç kışı daha eklendi. 

Seçim günü atölye bayram yerine döndü. 200'ü aşkın işçi ve memur seçimi heyecanla bekliyordu. 
Oy sandığı daha önceden hazırlandı. İşleri basında meşgul olanlar için iki tane seçim sandığı dolaştırildi." (4) 

Dergi, seçim sonucunda eski müdür ve bir müdür yardımcısının yeniden seçildiğini, ikinci müdür yardımcısının ise seçilemediğini yazıyor. Onun yerine 37 yaşındaki bir teknisyen seçilmiş. Bu konuda Çin basınında çıkan haberlerde, bu seçimler sırasında göreve talip olan işçilerin yaptığı seçim konuşmaların dan da örnekler veriliyor. 


Alınan önlemler 

Bu gelişmelerin yanı sıra Çin'de zaman zaman çeşitli kesimler taleplerini duyurmak için gösteri yoluna da başvuruyorlar. İş şartlarının düzeltilmesini isteyen işçiler, köylük bölgelerde calışmaya gitmek istemeyen öğrenciler, komün yönetiminden şikayetçi olan köylülerin 


yaptıkları gösteriler Batı basınına da yansıdı. Çinli yöneticiler göste rilerdeki taleplere katılmasalar bile çok dikkatli davranıyorlar. Gösteciciler kargaşalık çıkarmadığı sürece zoř~ve bastırma yoluna başvuculmuyor. 

Bu gösteriler kargaşalığa yol açmıyor mu? Çinli yöneticiler böy. 
le bir şeyden nasıl memnun olabilirler? Bu konuda çıkan yorumlarda: “demokrasiyi her türlü disiplin ve otoriteye karşı çıkmak şeklinde anlayanlarla, kargaşalık çıkarmak isteyen kötü unsurların" bu ortam- dan yararlanmak isteyebileceklerini söylüyorlar. ''Ama" diyorlar, “'birçokları da demokratik hakları kullanmaya alışık değiller. Bunları doğru dürüst kullanmasını bilmiyorlar. Yönetici örgütlere gelince, onların da demokrasiyi genişletmede eksiklikleri var. Bunun üstesinden gelinmesi gerekir”. 

Bu anlayışla Çinliler, demokratik hakların kullanılmasını geliştirmeye çalışıyorlar. Demokrasi konusunda hatalı eğilimlere dikkat 


Çinli yöneticiler, Duvar Gazelelerinin Anayasa'nın koruması altında demokratik bir hak olduğunu söylüyorlar. Bu yol demokrasiyi geliştiren bir yöntem olarak benimseniyor. 


Halk Kongreleri ne yapıyor? 


Aşağıda Çin'de devlet yapısı ve işleyişini açıklayan soru, cevap şeklinde düzenlenmiş bir yazıyı yaınlıyoruz. Yazı Peking Review dergisinin 20.sayısından kısaltılarak çevrilmiştir. 


çekerken, kargaşalığın doğmaması için bazı tedbirler de alıyorlar. Bu konuda Şanghay'daki bir uygulamayı şöyle anlatıyorlar: 

“Sosyalist yasal düzeni güçlendirmek ve halkın demokratik haklarını korumak üzere Şanghay'daki Güvenlik Dairesi, Belediye Devrimci Komitesinin onayıyla 6 Martta bir genelge yayınladı. Bung göre açık toplantılara ve gösterilere-katılanlar halk polisinin talimatlarına uyacak ve kimsenin trenleri durdurmasına, hüküm-t kurumlarında karışıklık çıkarmasına veya bela aramasına izin verilmeyecek. Ayrıca, belirlenen yerler dışında, kamu binalarına sloganlar, afişler veya Duvar Gazeteleri asılmasına, gerici ve açık saçık kitap, dergi ve resimlerin basılıp satılmasına izin verilmeyecek." (5) 

Yazıda, genelgenin şehir halkının desteğini kazandığı, halkın kuralların uygulanmasını titizlikle kolladığı belirtiliyor. Şöyle bir örnek de veriliyor; bir genç şehir merkezindeki bir bakkal dükkanının duvarna ilan yapıştırmaya kalkınca yaşlı bir işçi ile yoldan geçenler onu bundan vazgeçirmişler. Açık saçık resim basıp satan bir adamda genelgeyi okuduktan sonra yasaya aykırı olduğu için bir daha bu işi yapmayacağını söylemiş. 

Çinli yöneticiler bugün esas olarak demokrasinin geliştirilmesine önem veriyorlar. Ama bu anlayışa zıt bir şekilde demokrasiyi sadece kişisel özgürlük olarak anlayıp, toplumun çıkarlarını düşünmeyenlerin olduğunu da belirtiyorlar. Yarın Çinli yöneticilerin hatalı eğilimleri nasıl değerlendirdiklerini ve bunlara karşı nasıl önlem aldıklarını daha etraflı olarak inceleyeceğiz. 

(1) Peking Review, 6 Nisan 1979 
Sayı: 14, S. 6 

(2) Aynı dergi, 2 Mart 1979, Sayı 9,5.13-14 

(3) Aynı dergi, 1 Aralık1978, sayı, 48,53. 

(4) Aynı dergi, 1 Haziran 1979, sayı, 23, s.19-20 

15) Aynı dergi, 6 Nisan 1979, sayı, 14,5.8. 


Soru: Halk Kongrelerinin işlevi ve görevleri nelerdir? 


Cevap: Bu işlev Anayasamızda belirlenmiştir. 
Ulusal Halk Kongresi aşağıdaki işlev ve görevleri yerine getirir: 

1. Anayasayı değiştirir. 

2. Kanun yapar 

3. Anayasanın ve yasaların uygulanmasını denetler. 

4. ÇKP Merkez Komitesinin seçtiği devlet başkanını onaylar. 

5. Devlet Başkanının kurduğu kabineyi onaylar. 

6. Anayasa Mahkemesi Başkanını seçer. 

7. Ulusal ekonomik planı, bütçeyi denetler ve onaylar. 


8. Eyaletler, özerk bölgeler ve belediyelerin idari bölümlerini tayin eder. 

9. Savaş ve barış durumuna karar verir. 


10. Ve Ulusal Halk Kongresine getirilen diğer görev ve işlevleri yerine getirir. 

Ulusal Halk Kongresi 
Devlet Konseyi üyelerini örevinden alma,A nayasa 

kemesi Baskanını görevden alma yetkisine sahiptir. 

Yerel Halk Kongreleri devletin yerel idari organlarıdır ve aşağıdaki işlev ve görevleri yerine getirirler: 

—Kendi düzeylerinde- ki örgütlerin devrimci komitelerini seçerler. 

—Anayasanın ve kanunların uygulanmasını teminat altına alırlar. 

—Yerel ekonomik ve kültürel planlar yaparlar. 

—Yerel ekonomik planları ve bütçeyi onaylar ve denetlerler. 

Soru: Ulusal Halk Kongrelerinin Daimi Komitelerinin işlevi ve yetkileri nelerdir? 

CEVAP: Daimi Komi- 


Devlet Konseyi 


özerk ilçeler 


köyler 


özerk Bölgeler 


mahalleler 


Merkezi Hükümete doğrudan bağlı ola 


te, Ulusal Haik Kongresinin daimi organidır ve 

delege, seçimlerine önderlik eder. 


Soru: 5. Ulusal Halk Kongresinin “ Daimi Komitesi kaç kişiden oluşuyor? 

Cevap. Daimi Komitenin Baskanı Ye Jianying' 
dir ve 20 yardımcısı vardır. Komite üyelerinin toplamı 178 kişidir. 

Soru: Devlet Konse- * 
yi nasıl bir organdır? 

Cevap: Devlet Konseyi en yüksek organ olan Ulusal Halk Kongresinin yetkili organıdır. Devletin en yüksek idare organıdır ve Çin hükümetidir. 

Soru, Devlet Konse ye ile Ulusal Halk Kong releri arasında nasıl bir bağlanlı vardır? 

Cevap: Devlet Konseyi, Ulusal Halk Kongresine karşı sorumludur ve ona hesap verir. Kongrenin toplanmadığı za- 


BELEDİYELER 


manlarda ise Daimi Komiteye karşı sorumludur. 

Soru: Devlet Konseyi altındaki idari organların yapısı nedir ? 

Cevap: Anayasamızda belirtildiği gibi "Yerel Devrimci Komiteler yerel halk hükümetleridir ve yerel haik kongrele.inin yetkili organları ve yerel idare organlarıdır." 

Devlet Konseyinin altında üç organ vardır. 
Eyaletlerin, özerk bölgelerin ve belediyelerin devrimci komiteleri. 

—Şehirlerin, ilçelerin valiliklerin ve özerk bölgelerdeki valiliklerin devrimci komiteleri. 

—Halk komünlerinin ve kasabaların devrimci komiteleri . Daçing petrol bölgesi gibi bazı sana- yi yatırımlarında ve maden ocaklarında da devrmci komiteler vardır. 

1978 istatistiklerine 
göre Çin'de 22 eyalet, 5 
özerk bölge ve üç belediye vardır. Bunların altında 29 özerk valilik, 2.138 ilçe ve 190 şehir bulunuyor. 

Soru: Valilikler de hükümetin bir organımıdır 

Cevap: Hayır. Çünkü 
Çin'deki eyaletler ve özerk bölgeler çok büyük olduğu için valiliklere bölünmüştür. Bir valilik birkaç şehiri kapsar. İdari yapıyı basitleştirmek için valilikler politik bir organ olarak addedilmezler ve Halk Kongresinde temsil edilmezler. Bu organenn üyeleri bir üst omite tarafından atanırlar, seçilmezler. 

Soru: Devrimci Ko milelerle Yerel Halk Kongresi arasındaki ilişki nedir? 

Cevap: Yerel Halk 
Kongreleri bulundukları seviyedeki devrimci komiteleri seçerler. Bu komiteler bulundukları duzeydeki Yerel Halk Kongresine karşı sorumludurlar ve hesap verirler. Yerel Halk Kongreleri Devrimci Komite üyelerini görevden alabilirler. 


